De laatste reis die je moet maken in je leven.
Weg van de mensen die echt om je geven.
Alles wat je had heb je los moeten laten.

Wie je lief hebben moet je nu gaan verlaten.
Het is een reis waar niet naar uit is gekeken.
De tijd van wij samen is nu echt verstreken.

In gedachten zal je altijd voort blijven leven.
Dit doordat je ons zoveel liefde hebt gegeven.
We hebben nu een periode van veel verdriet.
Maar door dat verdriet vergeten we je niet.

Jij hebt zoveel mensen je liefde kunnen geven.
Daarom ban ik trots op je voor de rest van mijn leven.

Eddy Oosterwaal

17 augustus 1944 - 9 december 2025

S-Van Kuyk 03 64196 40




Eddy is voor altijd...

schipper van
m/s YMARE
echtgenoot van
Simone Hamelink
vader en grootvader van
Conny Oosterwaal & partner Luc
Krisha en Silas
Peggy Oosterwaal & partner Christian
Renzo & partner Deborah

Delen mee in dit verlies:

Diégo,
zijn pluszoon,

zijn broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen,
zijn neven en nichten,

de families Oosterwaal, Hamelink en aanverwanten.

Het afscheid van Eddy heeft,
zoals hij dat zelf wou, plaats in alle intimiteit.

Een bijzonder woord van dank aan dr. Sandra Vermeiren
en het team van het wzc Plantijn voor de steun en goede zorgen.

Woorden van troost...

Eddy Oosterwaal,

p.a. Sereni | Van Kuyk,

Nieuwdreef 210, 2170 Merksem.
www.condoleances.be/eddyoosterwaal



