
 

 

Op Allerzielen, staan wij stil bij hen die ons zijn voorgegaan. Wij gedenken 
onze geliefde doden, niet in somberheid, maar in hoop. Want als christenen 
geloven wij dat de dood niet het einde is, maar een doorgang — een overtocht 
naar het eeuwige leven. En om deze mysterieuze reis te begrijpen, wil ik 
vandaag spreken in beelden die ons vertrouwd zijn: die van de schippers en 
het water. 

De haven van het leven 

Het leven is als een havenstad. Wij worden geboren aan de kade, waar het 
leven bruist. We bouwen onze schepen — onze ziel — met liefde, gebed, en 
gemeenschap. We leren navigeren: soms door kalme wateren, soms door 
stormen van verdriet, ziekte of twijfel. Maar altijd met Christus als onze 
kompasroos, als de ster die ons leidt. 

Sint-Franciscus van Assisi, de arme van God, zag het leven als een 
pelgrimstocht. Hij noemde de dood niet zijn vijand, maar zijn zuster: “Zuster 
Dood,” zei hij, “die geen mens kan ontvluchten.” Hij begroette haar met vrede, 
want hij wist dat zij hem zou brengen naar de armen van de Vader. 

De overtocht 

Wanneer de tijd komt, maakt de ziel zich los van de kade. De trossen worden 
losgemaakt, de zeilen gehesen. De dood is als het moment waarop de schipper 
zijn schip het open water op stuurt. Voor de achterblijvers lijkt het alsof het 
schip verdwijnt in de verte. Maar voor hen aan de overkant — voor God, voor 
de engelen, voor de heiligen — is het het moment waarop het schip verschijnt 
aan de andere oever. 

Zo mogen wij ook onze geliefden zien: niet als verdwenen, maar als 
aangekomen. Niet als verloren, maar als veilig thuis. Want Jezus heeft ons 
beloofd: “In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Ik ga heen om een 
plaats voor u gereed te maken” (Joh. 14,2). 

De wind van de Geest 

De Geest is als de wind die het schip voortstuwt. Soms zacht, soms krachtig. 
Maar altijd aanwezig. In het leven en in de dood is de Heilige Geest onze 
kracht, onze troost, onze gids. Als wij bidden voor onze overledenen, blazen 
wij als het ware mee met die wind — wij helpen hun ziel voort op hun reis naar 
het Licht. 

En laten wij niet vergeten: ook wij zijn onderweg. Onze schepen liggen nog 
aangemeerd, maar de dag zal komen dat ook wij zullen uitvaren. Hoe bereiden 
wij ons voor? Hebben wij “onze zeilen” gehecht met vergeving? Is onze romp 
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versterkt met geloof? Hebben wij ballast overboord gegooid — de ballast van 
wrok, hebzucht, trots? 

De verre kust 

De verre aanlegplaats is het Koninkrijk van God. Daar wacht ons geen storm, 
maar vrede. Geen duisternis, maar het Licht van Christus. Sint-Franciscus 
verlangde naar die rustplaats. Hij zong het Zonnelied, zelfs toen zijn lichaam 
hem verliet. Hij noemde de dood een poort naar het leven. 

Op Allerzielen, mogen wij zingen met Franciscus. Niet uit verdriet, maar uit 
vertrouwen. Wij mogen onze geliefden toevertrouwen aan de Heer van hemel 
en aarde, de Kapitein van onze ziel. En wij mogen bidden: “Heer, geef hen de 
eeuwige rust, en het eeuwige Licht verlichte hen.” 

Tot slot: het anker van de hoop 

Onze hoop is als een anker. Het houdt ons vast, zelfs als het water woelig is. 
Paulus schrijft: “Wij hebben deze hoop als een veilige en vaste anker voor onze 
ziel” (Hebr. 6,19). Laat ons dat anker vasthouden. Want wie gelooft, vaart niet 
alleen. Christus is met ons in het schip. En Hij is ook aan de overkant, om ons 
te ontvangen. 

Moge Allerzielen ons herinneren aan de liefde die sterker is dan de dood. Moge 
onze gebeden als wind over het water zijn voor hen die onderweg zijn. En 
moge wij allen, eens, thuiskomen in de haven van Gods eeuwige vrede.  

Een vredevol feest van Sint-Franciscus! Genegen, br. Paul Renders ofm, aalmoezenier. 
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