
 

 

Op 4 oktober vieren we het feest van Franciscus van Assisi. 

De legende van Sint-Franciscus en de wolf van Gubbio: Een 
tijdloze les in compassie en vrede. 

Franciscus en de wolf van Gubbio. 

In het begin van de 13e eeuw werd het Italiaanse stadje Gubbio geteisterd door 
een angstaanjagende wolf. Het dier viel niet alleen het vee aan, maar begon 
ook mensen te doden. De inwoners leefden in constante angst, opgesloten in 
hun huizen, terwijl de autoriteiten machteloos toekeken. In hun wanhoop riepen 
ze de hulp in van Franciscus van Assisi, een man bekend om zijn diepe 
verbondenheid met de natuur en zijn vermogen om met dieren te 
communiceren. 

Franciscus trok de bossen in en confronteerde de wolf. In plaats van geweld te 
gebruiken, sprak hij de wolf aan met begrip en compassie. Hij begreep dat het 
dier uit honger handelde, niet uit kwaadaardigheid. Franciscus stelde een pact 
voor: als de wolf beloofde niemand meer aan te vallen, zouden de inwoners 
hem voeden en verzorgen. De wolf stemde toe, legde zijn poot in Franciscus’ 
hand, en keerde met hem terug naar het dorp. Twee jaar lang leefde het dier 
vreedzaam onder de mensen, tot zijn natuurlijke dood. De inwoners rouwden 
om hem als een verloren vriend. 

Deze legende is niet zomaar een fabel. Ze belichaamt de kernwaarden van 
Franciscus: vrede, vergeving, dialoog en het erkennen van de waardigheid van 
elk schepsel — zelfs van een “vijand”. 

Actualisering: de wolf in onze tijd. 

In de context van de huidige conflicten — zoals de oorlog in Oekraïne en het 
geweld in Gaza — krijgt deze legende een schrijnende actualiteit. De “wolf” is 
vandaag geen dier, maar een metafoor voor de dreiging van oorlog, haat en 
ontmenselijking. Net als in Gubbio leven mensen in angst, opgesloten in hun 
steden, terwijl geweld en wantrouwen de boventoon voeren. 

Wat zou Franciscus doen in deze tijd? Hij zou niet kiezen voor wapens, maar 
voor ontmoeting. Hij zou de “wolf” niet veroordelen, maar proberen te begrijpen 
wat hem drijft. Hij zou luisteren naar de pijn, de honger — niet alleen fysiek, 
maar ook emotioneel en spiritueel — die tot geweld leidt. En hij zou oproepen 
tot een pact: een wederzijdse erkenning van elkaars menselijkheid. 

Lessen voor vandaag. 

De legende van Franciscus en de wolf biedt ons krachtige lessen die we 
kunnen toepassen in deze tijd van conflict: 
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• Dialoog boven demonisering: Franciscus sprak met de wolf, hij 
veroordeelde hem niet. In plaats van vijanden te ontmenselijken, moeten 
we proberen hun beweegredenen te begrijpen. 

• Compassie als kracht: Franciscus toonde dat compassie geen zwakte 
is, maar een transformerende kracht. Het kan zelfs het meest 
gewelddadige wezen tot rust brengen. 

• Vergeving en verantwoordelijkheid: Hij gaf de wolf een tweede kans, 
maar ook een verantwoordelijkheid. Vrede is geen eenzijdige concessie, 
maar een wederzijdse verbintenis. 

• Gemeenschap als helende kracht: De inwoners van Gubbio leerden 
samenleven met de wolf. In tijden van oorlog moeten gemeenschappen 
niet uiteenvallen, maar juist samenkomen om vrede te bouwen. 

Franciscus als vredesicoon 

Franciscus van Assisi is niet alleen de patroonheilige van dieren, maar ook van 
vrede. Zijn leven en legenden zijn een oproep om de cirkel van geweld te 
doorbreken. In Oekraïne, waar families verscheurd worden door oorlog, en in 
Gaza, waar generaties opgroeien in conflict, is zijn boodschap urgenter dan 
ooit. 

Stel je voor dat leiders — religieus, politiek, sociaal — de moed zouden hebben 
om de “wolf” tegemoet te treden zoals Franciscus dat deed. Niet met wapens, 
maar met woorden. Niet met haat, maar met hoop. 

Tot Slot: een spirituele oproep 

De legende van Franciscus en de wolf is geen 
sprookje, maar een spirituele oproep. Ze daagt ons uit 
om in onze eigen levens de confrontatie aan te gaan 
met de “wolven” van angst, haat en verdeeldheid. Ze 
nodigt ons uit om bruggen te bouwen waar muren 
staan, om te luisteren waar geschreeuwd wordt, en om 
vrede te zoeken waar oorlog woedt. 

In een wereld die snakt naar heling, is het verhaal van 
Franciscus een kompas. Niet naïef, maar radicaal in zijn eenvoud: vrede begint 
bij het erkennen van de ander — zelfs als die ander een wolf is. 

Een vredevol feest van Sint-Franciscus! Genegen, br. Paul Renders ofm, aalmoezenier. 

 


