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ONS ROER - SCHIPPERSBODE 

Nieuwsbrief 

 

JAARGANG 7 - EDITIE 9 -  NOVEEMBER 2025 

Op Allerzielen, staan wij stil bij hen die ons zijn voorgegaan. 

Wij gedenken onze geliefde doden, niet in somberheid, maar 

in hoop. Want als christenen geloven wij dat de dood niet het 

einde is, maar een doorgang — een overtocht naar het eeu-

wige leven. En om deze mysterieuze reis te begrijpen, wil ik 

vandaag spreken in beelden die ons vertrouwd zijn: die van 

de schippers en het water. 

 

De haven van het leven 

 

Het leven is als een havenstad. Wij worden geboren aan de 

kade, waar het leven bruist. We bouwen onze schepen — 

onze ziel — met liefde, gebed, en gemeenschap. We leren 

navigeren: soms door kalme wateren, soms door stormen 

van verdriet, ziekte of twijfel. Maar altijd met Christus als on-

ze kompasroos, als de ster die ons leidt. 

Sint-Franciscus van Assisi, de arme van God, zag het leven 

als een pelgrimstocht. Hij noemde de dood niet zijn vijand, 

maar zijn zuster: “Zuster Dood,” zei hij, “die geen mens kan 

ontvluchten.” Hij begroette haar met vrede, want hij wist dat 

zij hem zou brengen naar de armen van de Vader. 

 

De overtocht 

 

Wanneer de tijd komt, maakt de ziel zich los van de kade. De 

trossen worden losgemaakt, de zeilen gehesen. De dood is 

als het moment waarop de schipper zijn schip het open water 

op stuurt. Voor de achterblijvers lijkt het alsof het schip ver-

dwijnt in de verte. Maar voor hen aan de overkant — voor 

God, voor de engelen, voor de heiligen — is het het moment 

waarop het schip verschijnt aan de andere oever. 

Zo mogen wij ook onze geliefden zien: niet als verdwenen, 

maar als aangekomen. Niet als verloren, maar als veilig 
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thuis. Want Jezus heeft ons beloofd: “In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Ik 

ga heen om een plaats voor u gereed te maken” (Joh. 14,2). 

 

De wind van de Geest 

 

De Geest is als de wind die het schip voortstuwt. Soms zacht, soms krachtig. Maar altijd 

aanwezig. In het leven en in de dood is de Heilige Geest onze kracht, onze troost, onze 

gids. Als wij bidden voor onze overledenen, blazen wij als het ware mee met die wind — 

wij helpen hun ziel voort op hun reis naar het Licht. 

En laten wij niet vergeten: ook wij zijn onderweg. Onze schepen liggen nog aange-

meerd, maar de dag zal komen dat ook wij zullen uitvaren. Hoe bereiden wij ons voor? 

Hebben wij “onze zeilen” gehecht met vergeving? Is onze romp versterkt met geloof? 

Hebben wij ballast overboord gegooid — de ballast van wrok, hebzucht, trots? 

 

De verre kust 

 

De verre aanlegplaats is het Koninkrijk van God. Daar wacht ons geen storm, maar vre-

de. Geen duisternis, maar het Licht van Christus. Sint-Franciscus verlangde naar die 

rustplaats. Hij zong het Zonnelied, zelfs toen zijn lichaam hem verliet. Hij noemde de 

dood een poort naar het leven. 

Op Allerzielen, mogen wij zingen met Franciscus. Niet uit verdriet, maar uit vertrouwen. 

Wij mogen onze geliefden toevertrouwen aan de Heer van hemel en aarde, de Kapitein 

van onze ziel. En wij mogen bidden: “Heer, geef hen de eeuwige rust, en het eeuwige 

Licht verlichte hen.” 

 

Tot slot: het anker van de hoop 

 

Onze hoop is als een anker. Het houdt ons vast, zelfs als het water woelig is. Paulus 

schrijft: “Wij hebben deze hoop als een veilige en vaste anker voor onze ziel” (Hebr. 

6,19). Laat ons dat anker vasthouden. Want wie gelooft, vaart niet alleen. Christus is 

met ons in het schip. En Hij is ook aan de overkant, om ons te ontvangen. 

Moge Allerzielen ons herinneren aan de liefde die sterker is dan de dood. Moge onze 

gebeden als wind over het water zijn voor hen die onderweg zijn. En moge wij allen, 

eens, thuiskomen in de haven van Gods eeuwige vrede.  

 

Genegen, Paul Renders ofm.,  

minderbroeder-franciscaan, aalmoezenier te Antwerpen 
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UITNODIGING EUCHARISTIE EN WIJDING KAPEL 

DONDERDAG 4 DECEMBER 2025 OM 10 U 

IN DE TENT VAN DE SCHROEF 

Graag nodigen we iedereen uit op de Eucharistie en de wijding van de kapel naar aan-

leiding van haar 60 jarig bestaan. 

Na de grote opmaakbeurt door Victor en Jozef- waarvoor hartelijk dank!- is de kapel 
weer een echt pareltje geworden. Ze viert in deze tijd haar zestigste verjaardag en dat 
laten we niet zomaar voorbijgaan. Samen met het vieren van de Eucharistie gaan we 
tot aan de kapel voor dankzegging en wijding van het gebouw en van de aanwezigen. 
Hopelijk met velen, P. Paul R. 

Wilmarsdonk werd van de kaart geveegd,  
maar Schipperskapel overleefde wel. 

In de jaren zestig werden verscheidene polderdorpen ten noorden van Antwerpen letter-
lijk van de kaart geveegd. Oorderen, een groot deel van Lillo, Oosterweel en Wilmars-
donk moesten toen onverbiddelijk plaatsmaken voor de uitbreiding van de Antwerpse 
haven. Maar sommige relicten kregen elders een tweede leven, zoals de Schipperska-
pel van Wilmarsdonk. 
Twee keer verhuisd 
Veel minder bekend is dat ook de Schipperskapel van Wilmarsdonk de sloop van het 
polderdorpje overleefde. In 1965 werd het kapelletje steen voor steen afgebroken en 
kreeg het een nieuwe plek aan kaai 126. De ingang werd opnieuw naar het westen ver-
plaatst. De dichtgemetselde ingang is nog steeds zichtbaar. Twintig jaar later volgde een 
tweede verhuizing naar het kruispunt van de Elzasweg met de Loodglansstraat, niet ver 
van bioscoop Kinepolis. De locatie is perfect gekozen want de Schipperskapel staat nu 
op de terreinen van De Schroef, een school voor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GVA 21/10/2023 Micha Bludts 

De Schipperskapel in Wilmarsdonk op 

haar originele plek, met op de achter-

grond de schandpaal. © RR  

De Schipperskapel aan de 

terreinen van de Schroef      
© Frederik Beyens  
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TAVERNE ‘t KERKSCHIP 

Houtdok Noordkaai 25 - Haven 25A 

2030 ANTWERPEN 

Tel.: +32 3 482 02 82 

OPEN MA - ZA 

11u00 - 21u00 

OPEN ZO 

09u00 - 21u00 

Keuken open 11u30 tot 21u00 

DOPEN 

VAN DER EECKT CHARLIE-MANOU, dochter van Damien en Shakira Ydiers werd 
geboren te Eeklo op 14 juni 2023 en gedoopt aan boord van het kerkschip door aal-
moezenier Paul Renders op 18 oktober 2025. De peter en meter zijn Bjorn Verdé en 
Vanessa De Graeve. 
 
VAN DER EECKT NOËLY, dochter van Damien en Shakira Ydiers werd geboren te 
Eeklo op 14 augustus 2025 en gedoopt aan boord van het kerkschip door aalmoeze-
nier Paul Renders op 18 oktober 2025. De peter en meter zijn Bram Temmerman en 
Tamara Verhé. 
 
PAUWELS JADE, dochter van Nick en Renke Van Herwegen werd geboren te Wilrijk 
op 19 juni 2025 en gedoopt aan boord van het kerkschip door aalmoezenier Paul 
Renders op 19 oktober 2025. De meters zijn Evelyn Pauwels en Linde Van Herwe-
gen. 
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OVERLIJDENS  

 

Raymonde Vandenbussche, weduwe van Roger Vandenbus-

sche. Schipperin op rust m/s RO-RAY. Geboren te Veurne op 9 

juni 1931en overleden in het AZ Sint-Lucas te Gent op 16 septem-

ber 2025. Dit melden u met droefheid: Eddy en Karina Vanden-

bussche - Fol haar kinderen, Kenny en Pieter Filiaert - Volckaert 

haar kleinkinderen. De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk 

wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de parochiekerk van het H. 

Kerst, Sleepstraat te Gent, op zaterdag 20 september 2025 om 11 

uur. Aansluitend volgt de asverstrooiing op de strooiweide  

van de Westerbegraafplaats, Palinghuizen 143 te Gent.  

 

Lydia Notterdaeme, echtgenote van Gerard Post. Schipperin op 

rust M/S Flandria. Geboren te Sint-Lenaarts op 26 januari 1947 en 

onverwacht thuis overleden te Gent op 26 september 2025. Dit 

melden u met droefheid: Gerard Post haar echtgenoot 

Carl en Martina Diels - Post haar dochter en schoonzoon, Nick en 

Kirsten Vermast - Maes, Isi, Jesse. Geert en Tifany Phariseau - 

Vermast, Lucas haar kleinkinderen en achterkleinkinderen. We 

nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen 

van Lydia, met opstelling van de urne, in de aula van het crematorium Westlede, 

Smalle Heerweg 60 te 9080 Lochristi, op vrijdag 3 oktober 2025 om 11.30 uur. Aan-

sluitend volgt de asverstrooiing ter hoogte van de vijver op de strooiweide van de 

parkbegraafplaats van het crematorium Westlede. 

 

Desire Van Mechelen, weduwnaar van Elisabeth Vanden Oude. 

Oud varende van St - Therèse. Geboren te Jeumont (FR), 22 juni 

1939 en overleden te Merksem op 29 september 2025. Hij leeft 

verder in de harten van Elisabeth Vanden Ouden † zijn echtgeno-

te André Van Mechelen en partner, Dario Van Mechelen. Diana 

Van Mechelen en Koenraad Daes; Ruben Daes en Justine Bonte, 

Niels Daes, Machteld Daes en Henri Verspeelt zijn kinderen en 

kleinkinderen. Wij nodigen u graag uit om samen met ons afscheid te nemen van Dé-

siré op zaterdag 4 oktober 2025 om 11.00 uur in het uitvaartcentrum Daems I Sereni, 

Churchilllaan 20 te Schoten. De urne van Désiré krijgt thuis een mooie plek. 

 

Seraphin Leclerc, echtgenoot van Ernestina Tas. Oud varende 

van m/s CONTO - MIO. Geboren op 16 augustus 1940 te Lande-

lies (FR) en overleden op 30 september 2025 te Antwerpen.  Se-

raphin is voor altijd... echtgenoot van Ernestina Tas, papa van Ma-

rian Leclerc & Pierre Van Mechelen, Myriam Leclerc & Rudi Van 

Geenhoven, Ariane Leclerc & Patrick Lahaye. Peter van Lynn Van 

Mechelen & Miguel Albaladejo; Stella en Sienna. Leni Van Meche-
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len. Yasmine Van Geenhoven & Maarten Roosen;  Féline . Robin Lahaye & Jolein Lau-

men, Lara Lahaye & Marijn Vermeiren. Het afscheid van Seraphin heeft plaats op don-

derdag 9 oktober 2025 om 11.00 uur in de aula Sereni | Van Kuyk te Merksem. De as-

verspreiding heeft aansluitend plaats op de begraafplaats van Merksem, Zwaantjeslei 

101.  

 

Henri Alderweireld, echtgenoot van Albertine Van Look. Oud varen-

de van m/s CINDY-VICO. lid van de Koninklijke Schippersgilde St. 

Jozef. Geboren te Herentals op 8 september 1935 en overleden op 

12 oktober 2025 te Merksem. Dit melden u met droefheid: Albertine 

Van Look zijn echtgenote, Vico & Astrid Alderweireld - Van Driessche,  

Steve & Kay Alderweireld - Anné, Mattz, Cruz en Maxinne, Toby & 

Shani Alderweireld - Van Mieghem, Ayla en Jace, Sven & Chloë Al-

derweireld - Moeyersoon. Marc & Cindy Marquenie - Alderweireld, Elroy & Joyce Mar-

quenie - Walraevens, Mathis en Maysen,  

Björn & Queeny Roelants - Marquenie, Chloé en Yaro, zijn kinderen, kleinkinderen en 

achterkleinkinderen. Het afscheid van Henri heeft plaats op zaterdag 18 oktober 2025 

om 14.00 uur in de ‘Uitvaartaula Brasschaet’ te Brasschaat. Zijn assen zullen, naar zijn 

persoonlijke wens, in gezinssfeer uitgestrooid worden.  

 

Solange Dutremez, weduwe van Eduard Van Cauteren. Oud varen-

de van ECUADOR.  

Dit melden u met droefheid: Esmeralda Van Cauteren, Larissa Ghys 

& Kevin De Scheerder; Kiara, Tiana en Kinan. Theo Van Cauteren & 

Kenia Doval Perez; Selina Van Cauteren & Steven Helsen, Maurice, 

Scott en Theo; Verena Van Cauteren & Bodhi Sanstra, haar kin-

deren, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Het afscheid van So-

lange heeft plaats op vrijdag 31 oktober 2025 om 11.00 uur in de O.L.Vr. van Smarten-

kerk te Merksem. De urnebegraving heeft aansluitend plaats, in de familieconcessie, op 

de begraafplaats van Merksem, Zwaantjeslei 101.  

 

Freddy Notterdaeme, Freddy werd geboren op 30 mei 1944 in Lives-sur-Meuse, nabij 

Namen. Hij was de zoon van Lucie Geerts en Maurice Notterdaeme, 

beiden schippers van beroep. Als derde kind groeide hij op tussen 

zijn zus Georgina en broer Julien. Later kwam ook zijn jongere broer 

Roger, waarmee het gezin compleet was. In 1963 deed Freddy zijn 

legerdienst bij de marine, gedurende vijftien maanden, een periode 

die zijn band met het water nog sterker maakte. Enkele jaren later, in 

1966, trouwde hij met Arlette, maar dat huwelijk hield niet lang stand. 

In 1974 ontmoette hij Helga, met wie hij trouwde en twee dochters 

kreeg: Peggy, geboren op 19 juli 1974, en Audrey, geboren op kerstdag, 25 december 

1977. Freddy werd ook de trotse grootvader van twee kleinzonen: Robin, geboren op 

12 juli 1998, en Axl, geboren op 4 juli 2003. Zijn kleinkinderen waren voor hem een bron 
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AGENDA 

DATUM UUR PLAATS 

   
5/11 10:15 - 19:30 SCHIPPERGILDE: Muziekkantenstad - Nijlen 

8/11 14:00 - 17:00 VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 
19/11 14:00 - 17:00 VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

   
3/12 14:00 - 17:00 VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 
5/12  DE SCHROEF: Schippers party in De Schroef - SCHEEPSBOYS 
6/12 10:00 - 15:00  ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva 
6/12  DE SCHROEF: Schippers mosselfeest - SCHIPPERSGLDE 
7/12  DE SCHROEF: Sint-Niklaasfeest Schipperskindjes 

17/12 14:00 - 17:00 VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 
24/12 18:30 - 03:00 TAVERNE: Kerstavond 

25/12  TAVERNE: Kerstmis 

31/12 18:30 - 03:00 TAVERNE: Oud - nieuw 2025/2026 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

van trots en zachtheid, een nieuwe generatie waarin hij, op zijn manier, iets van zichzelf 

kon doorgeven.  Op 9 oktober 2025 kwam er een einde aan zijn levensreis, op 81-jarige 

leeftijd. Hij laat een leven na vol contrasten van kracht en kwetsbaarheid, stilte en liefde, 

pijn en tederheid. . En wie hem heeft gekend, mag hem herinneren zoals hij werkelijk 

was, een mens, niet volmaakt, maar echt. De begrafenis verloopt sober, zoals hij dat zelf 

op voorhand had gewenst en geregeld te Hénin-Beaumont. 
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MISSEN KERKSCHIP ANTWERPEN 

Missen mogen ook op de dag zelf worden gevraagd aan Pater Paul   

DATUM UUR         

          

1/11/25 10u30 Allerheiligen 

2/11/25 10u30 Allerzielen: Mis opgeluisterd door “Het Koor”  

9/11/25 10u30  

16/11/25 10u30  

23/11/25 10u30   

30/11/25 10u30  

    

7/12/25 10u30  

14/12/25 10u30   

21/12/25 10u30  

24/12/25 22u00 Middernachtmis opgeluisterd door “Het Koor” 

  voor Monique Beerens 

   en voor fam. Beerens en van Sommeren 

25/12/25  Kerstmis (Geen mis op het Kerkschip) 

28/12/25 10u30   

   

4/01/26 10u30   

11/01/26 10u30  

18/01/26 10u30  

25/01/26 10u30  

   

1/02/26 10u30  

8/02/26 10u30  

15/02/26 10u30  

22/02/26 10u30  
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KRIS-KRAS VOOR U VERZAMELD…. 

Eind de jaren 60 mocht Pietertje met zijn oom en zijn tante en hun vijf kinderen op een 
zondag mee naar zee. Hun Renault Alouettebusje zat helemaal vol. Voor ze 's avonds na 
een dag vol plezier aan zee weer naar huis vertrokken, woonden ze nog de misviering bij 
in de kerk van Duinbergen. Pietertje, wiens ouders meer op cafébezoek gingen dan naar 
de mis, riep bij het binnen komen in de kerk: 
-Amai! Zoveel stoelen en geen toog! 
 
De moeder van Svenheeft de gewoonte om hem te verbieden tij-dens het eten te spre-
ken wanneer hij te laat aan tafel komt zitten. Op een dag stormt hij weer eens te laat bin-
nen en hij roept: 
- Mama, mama ... 
- Nee, jongen, zegt zijn moeder streng, je bent te laat. Na het eten mag je weer praten. 
Een half uurtje later vraagt moeder wat hij had willen vertellen. 
- Ik wou alleen maar zeggen dat de zolder in brand staat. 
 
Een man in een witte jas loopt een ziekenhuiskamer binnen en vraagt 
aan de patiënt:  · 
- Hoe groot bent u? 
- 1,76 meter, dokter. 
- Maar ik ben de dokter niet, zegt de man in de witte jas, ik ben de schrijnwerker. 
 
Een sportjournalist is in Wenen 
voor smaad voor de rechter verschenen;  
hij noemde een spits keihard en heel bits 
een vent met twee heel foute benen. 
 
Martijn en Lilith hebben ruzie. Zij belt naar haar moeder en zegt: 
- We hebben ruzie gehad. Ik kom weer bij jou wonen. 
Waarop haar moeder zegt: 
- Nee schat; hij moet boeten voor zijn fouten. Ik kom bij jullie wonen. 
 
De schoonmoeder van Jef is overleden. Op de begrafenis vraagt een en van hem: 
  
- Wat had je schoonmoeder? 
- Een villa in Knokke. · 
- Neenee, wat mankeerde ze? 
- Een appartement op de dijk 
- Maar nee, zegt de vriend hoe is ze gestorven?  
- Wel, zè is met de frietketel de trap gevallen 
- Amai, zegt de vriend, wat heb je dan gedaan? 
-Boterhammen gegeten, hé. 
 
Een dronkaard gaat naar de kermis. Bij de schiettent schiet hij in de roos en als prijs 
krijgt hij een waterschildpad. De volgende dag gaat hij weer naar de kermis, gaat op-
nieuw naar de schiettent, schiet weer in de roos en krijgt weer een waterschildpad. En de 
dag daarop brengt hij nogmaals een bezoek aan de schiettent en schiet weer in de roos, 
maar krijgt deze keer een teddybeer. 
- Hé, vraagt hij, zijn de gevulde koeken op? 
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Koninklijke Schippersgilde “St. Jozef” 

Zetel & Secretariaat 

Nieuwdreef 97 bus 202 

2170 Merksem 

  03-231 93 26 

  schippersgilde49@gmail.com 

 

Het Sint Niklaascomité van DE SCHROEF organiseert op ZATERDAG 6 december 
2025 een gezellig samen zijn met Live muziek + Koffie/thee met gebak in DE 
SCHROEF, Elzasweg 14, Haven 100, 2030 Antwerpen. Deuren open om 15u00. 
Vanaf 18 uur kunnen de hongeren zich te goed doen aan een heerlijke pot mosselen-
Voor diegenen die geen mosselen lusten is er vol au vent  te verkrijgen. 
De prijs bedraagt  26€ per persoon. U kan inschrijven en afbellen bij Jenny Lobbestal tot 
25 november 2025. GSM 0472/60.22.27 of per e-mail: schippersgilde49@gmail.com en 
daarna betalen op rek.: BE57 7785 9056 3135 - K.SCHIPPERSGILDE ST.JOZEF 
 
 
De Gilde gaat dit jaar op ZONDAG 14 DECEMBER 2025 de kerstmarkt bezoeken te  
Namen en Maredsous. ’s Middags een feestelijke maaltijd. In Maredsous hebben we 
een kerstmarkt van 60 sfeervolle chalets dit alles in de buurt van de abdij van Ma-
redsous. 
In de voormiddag gaan we Namen bezoeken onder begeleiding van een gids 
Om 8u00vertrek met de autocar aan de halte Carrefour te Schoten, Bredabaan 967. 
U kunt deze aantrekkelijke uitstap meemaken aan de prijs per persoon: 
 69 € voor de leden – 74 € voor niet leden. 
U kunt inschrijven en afbellen voor deze dag bij onze feestleidsters tot 17 november 25  
Louisa Van Reeth, Biartlei 99, 2950 Kapellen – tel. 03/665.04.08. Jenny Lobbestal, Sijs-
straat 15/102, 2170 Merksem – GSM 0472/60.22.27 –of via e-mail: schippersgil-
de49@gmail.com U kan eerst telefonisch contact opnemen om in te schrijven en daarna 
betalen op rek.: BE57 7785 9056 3135 - K.SCHIPPERSGILDE ST.JOZEF 
 
 
Zaterdag 10 januari 2026 
We gaan terug naar de Winterrevue gaan kijken. De voorstelling begint om 15u00. 
Deuren open om 14u00. Kostprijs: leden: 33 € en niet leden 38 € 
Inschrijven kan bij onze feestleidsters tot 5 december 2025: Louisa Van Reeth – tel. 
03/665.04.08 Jenny Lobbestal – GSM 0472/60.22.27 of per email schippersgil-
de49@gmail.com en daarna betalen op  
rek.: BE57 7785 9056 3135 - K.SCHIPPERSGILDE ST.JOZEF 
 
Adres: Elckerlyc - Frankrijklei 85 - 87 2000 Antwerpen 
Bereikbaar via tram: 1 - Halte Stadspark 
        3 - 5 - 9 - 15 - Halte Opera 
        4 - 7 Halte Nationale bank 
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AGENDA SCHEEPVAARTGEMEENSCHAP - GENT 

 FEESTZAAL H KERST - Sint Salvatorstraat 38 - 9000 Gent 

 

 Scheepvaartgemeenschap- Gent 

    Parochiale Kring –H. Kerst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor verdere informatie: 

Monique Debruyne - Daes Hilaire 

Aan de Ratte 2 - 9041 Oostakker 

Tel: 09 344 06 77  - GSM M: 0499 11 57 15 - GSM H: 0495 79 91 17 

Email: monique.debruyne1@telenet.be 

25/11/25 14u00 Kaart en teerlingspel 

2/12/25 14u00 
Koffie met St-Klaaskoek  (voor de leden)                     

Kaart en teerlingspel 

   

NATIONALE SCHEEPVAARTCULTUUR 

DATUM ACTIVITEIT 

zo 23/11/25 Sinterklaas middagmaal (zie volgend blz) 
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Met groot verdriet, maar met zijn zegen hebben we afscheid genomen van 
onze geliefde Aalmoezenier Pater Jehaes  ofm., hoofdaalmoezenier van Bel-

gië en aalmoezenier van Luik en Limburg. 

 

Of we nu verder nog iets kunnen organiseren in de kapel van Eisden, zullen 

we bekijken en eventueel afspreken met P. Paul Renders ofm. , nog enige 

aalmoezenier voor de binnenvaart te Antwerpen. We houden jullie op de 

hoogte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martina:  0476 31 46 07 

Brigitte, Sandy, Louis 

Guy Albrechts 

 

Kapel dicht bij winkelcentrum M2. Adres: Heerendaal 3630 Maasmechelen 

 

BESTE VRIENDEN VAN DE KAPEL VAN EISDEN EN VAN  

HET KERKSCHIP VAN LUIK 



 15 

INFORMATIE 

REDACTIERAAD 

 

P. Paul Renders, Kerkschip - Houtdok 25 - Kerkschip St Jozef 

Haven 25A, 2030 Antwerpen  03 568 63 73 

Dhr. & Mevr. Vanhecke - Buyse, Dudzelesteenweg 34, 8000 Brugge  050 67 31 29 

Dhr. & Mevr. Munghen - Lobbestal, Sijsstraat 15/102, 2170 Merksem  

 0475 77 29 25 - 03 289 71 04 

Email: onsroer@telenet.be - eddy.munghen@telenet.be 

 

SCHIPPERSCHOLEN 

 

• Antwerpen, 2050 Thonetlaan 103        03 219 59 30 

• C.E.F.A., Rue Saint-Pierre 48, 4500 Huy      085 27 37 21 

• Andenne, Rue de l’Hôpital 3         085 71 04 40 

• Rijkstehuis P.E. Devroyestraat 29, 1040 Etterbeek    02 734 19 05 

• Internaat Heikamp, Heikampstraat 37, 3630 Eisden-Maasmechelen 089 76 45 50 

• GO Internaat, Hofbilkstraat 21, 9940 Evergem     09 216 44 94 

• GO Einstein(Basis), Hofblikstraat 21, 9940 Evergem   09 216 44 95 

• KTA Cenflumarin, Gloriantlaan 75, 2050 Antwerpen    03 570 97 30 

• Kindsheid Jesu, Alice Nahonlei 65, 2900 Schoten    03 658 45 15 

• Don Bosco, Kasteellei 77, 2110 Wijnegem      03 353 61 89 

• Antoing, Rue Philipart 8          069 25 33 00 

 

Ligplaats kleuterklas 

• De Schroef vzw, Elzasweg 14, 2030 Antwerpen    03 541 45 72 
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