
Zij blijft voor altijd 

moeder en schoonmoeder van

 Edouard en Marie-Christine Courtois - Moreel
 Ghislain en Christiane Marckx - Moreel
 Alain en Martine Duyck - Moreel

oma en grootoma van

 Filip en Vanessa Hanssens - Courtois,
  Finn, Caitlin
 Jerry Courtois (†)
 Tino en Mirella Beels - Marckx,
  Jana, Iluna
 Gregory en Mariëlla Bosman - Marckx,
  Elano*, Enaya, Elicia
 Michaël en Daphne Marckx - Deschryver
  Mauro, Arto, Indigo
 Jonathan Duyck
 Florian en Elke Duyck - De Meurichy

Delen in de rouw:

 haar schoonzus, Adèle D’Hondt
 haar neven en nichten
 de families Behiels, Moreel, De Keyzer en Van Laken.

Met dank voor de goede zorgen van :
haar huisarts dr. Patrick Govaert,
het personeel en de vrijwilligers van Woonzorg Sint-Vincentius Ooostakker

God schreef in zijn handpalm de naam van

Yolande Behiels
weduwe van Jozef Moreel

 
geboren te Deux-Acren op 25 april 1924 en overleden

te Oostakker op 26 maart 2022,
omringd door haar geliefden. 

 

 

De uitvaartplechtigheid, waartoe u wordt uitgenodigd,

zal plaatsvinden in de parochiekerk van het H. Kerst,

Sint-Salvatorstraat te Gent,

op ZATERDAG 2 APRIL 2022 om 10.30 uur,

gevolgd door de bijzetting op de begraafplaats te Oostakker.

 

Samenkomst aan de kerk.
 

 
U kunt Yolande een laatste groet brengen in het funerarium 

van Begrafenissen Chr. Bracke , iedere weekdag
na telefonische afspraak op 09 251 36 14

Rouwbetuiging: Familie Yolande Behiels
p/a Begrafenissen Chr. Bracke, Bredestraat 72,  9041 Oostakker

Online condoleren: www.begrafenissenbracke.be

Als een bloem zo is het leven
‘t begin is teer en klein

De een die bloeit uitbundig
de ander geurt heel fijn

Sommige bloemen blijven lang
weer anderen blijven even

Vraag niet bij welke bloem je hoort
dat is ‘t geheim van het leven


