
 

 

We hebben een missionaire paus: Leo de veertiende.        
En toen verscheen de nieuwe paus op het balkon. Dat is altijd de eerste indruk die de 
wereld krijgt van het hoofd van de rooms- katholieke kerk. “Vrede zij met u allen,” 
waren zijn eerste woorden. “Ik hoop dat deze boodschap jullie families, jullie volk en 
de hele wereld bereikt”. 

Hier noteer ik slechts enkele ideeën van de honderden bladzijden die nu overal 
verschijnen in de pers: 

Robert Prévost Martínez zou weleens het compromis kunnen zijn. Hij is een 
centrumfiguur. Open genoeg voor de progressieven, aanvaardbaar voor de 
conservatieven. Hij heeft een groot deel van zijn leven als missionaris in Peru gewerkt. 
Daarna heeft hij jarenlang de orde van de Augustijnen geleid in Rome. Dan is hij door 
Franciscus benoemd als het hoofd van het ministerie dat de bisschoppen benoemt. Hij 
kent de bisschoppen wereldwijd. En hij weet hoe Rome werkt.  

Maar het blijft een echte missionaris: In een interview in 2023 door het Vaticaanse 
persbureau kort na zijn toetreding tot het hoofd van het ministerie voor Bisschoppen  
zei kardinaal Prévost: "Ik beschouw mezelf nog steeds als een missionaris. Mijn 
roeping, zoals die van elke christen, is om missionaris te zijn, om de Blijde Boodschap 
te verkondigen, waar ik ook ben.” 

Dat is ook de conclusie die de 132 andere kardinalen in het conclaaf trokken. Prévost 
werd Leo. “Ik wil mijn broeders kardinalen bedanken. Samen zullen we opstappen als 
een verenigde kerk. Altijd op zoek naar vrede, altijd op zoek naar rechtvaardigheid. 
Dan richtte hij zich tot de massa: help ons om bruggen te bouwen. Met dialoog, met 
ontmoeting. Om ons allemaal te verenigen tot één volk. Voor altijd in vrede.  

De snelle verkiezing toont in de eerste plaats dat zo'n conclaaf goed werkt. Het is een 
heel efficiënte manier om een nieuwe leider aan te duiden. Zeker als je het vergelijkt 
met pakweg de formatie van de Brusselse regering… Onze nieuwe Paus is echt een 
man in de lijn van Franciscus. Een missionaris, maar tegelijk een pater augustijn. Als 
monnik sta je toch meer biddend in het leven. Dat maakt wel een verschil.  

En dan is er ook nog de naamkeuze. Leo, naar de paus die de encycliek RERUM 
NOVARUM schreef. De vorige Leo (13) richtte zich tegen de rijke elite en de 
steenrijke ondernemers. Hij verplicht de katholieke ondernemers om rekening te 
houden met arbeiders en zwakkeren. Een duidelijke boodschap van de nieuwe paus. 
De boodschap dat rijken de plicht hebben om te zorgen voor wie het minder heeft, staat 
ook al in zijn eerste toespraak. Volgens Leo XIV dienen vandaag heel wat nieuwe 
sociale vraagstukken zich aan. Hij denkt daarbij bijvoorbeeld aan de steeds groter 
wordende rol van artificiële intelligentie. Volgens de paus brengt AI "uitdagingen met 
zich mee voor de verdediging van de menselijke waardigheid, rechtvaardigheid en 

 

KERKSCHIP ST JOZEF WOORDJE 
 



arbeid". De sociale leer van de Kerk biedt volgens hem "een schat van antwoorden aan 
op die nieuwe industriële revolutie". 

Maar ik las ook over een (nog) andere link: Broeder Leo was namelijk een volgeling, 
leerling en gezel van de Heilige Franciscus. Op de werktafel van paus Leo ligt nu de 
erfenis van paus Franciscus. Ongetwijfeld zal hij in de voetsporen van zijn voorganger 
treden. Wat de ene heeft gezaaid, kan de andere oogsten, zoals Jezus zegt in het 
Evangelie. 

Onze aartsbisschop Luc Terlinden zegt dat hij blij was toen hij het nieuws hoorde paus 
Leo de 14e is een diepgelovige man, met, net als zijn voorganger Franciscus, een grote 
pastorale ervaring. En door zijn werk in zowel Peru, Amerika, Rome kent hij de 
wereldkerk heel goed. Hij is een bruggenbouwer, hij zal het werk an zijn voorganger 
verderzetten. Hij is ook relatief jong, zodat hij ruime tijd zal krijgen om zijn impuls 
aan onze kerk te kunnen geven.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebed voor de paus Leo XIV  
  

Goede God, 
  

Met vreugde hoorden we  
Habemus Papam, we hebben een paus. 

  
We danken U voor paus Leo XIV, 
door U uitgekozen voor uw Kerk 

als getuige van uw Blijde Boodschap, 
als missionaris voor alle volkeren,  

voor de hele aarde. 
  

We vragen u: 
schenk hem de kracht te blijven kiezen 

voor de weg van vrede 
die Uw zoon, Jezus Christus, 

ons toonde 
en die we samen met paus Leo XIV 

willen blijven bewandelen. 

 



  
Geef ons allen 

de moed en het uithoudingsvermogen 
om samen met hem 

bruggen te blijven bouwen, 
bruggen van dialoog,  

van respect, 
van vrede 

en om iedereen,  
en vooral zij die lijden, 

nabij te zijn. 
  

God, dit vragen we U, 
verenigd met uw Zoon, Jezus Christus, 

en met Zijn en onze moeder Maria,  
ook moeder van de Kerk, 
in de eeuwen der eeuwen. 

Amen 
 

Genegen, br. Paul Renders ofm., aalmoezenier te Antwerpen 
  

  

 


