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ONS ROER - SCHIPPERSBODE 

Nieuwsbrief 

 

JAARGANG 7 - EDITIE 6 -  JULI/AUGUSTUS 2025 

De Camino de Santiago is in het Nederlands beter bekend 
als ‘de weg naar Santiago de Compostela’ of de ‘Sint Ja-
cobsroute’ en is één van de oudste pelgrimsroutes ter we-
reld.  
 
De Camino de Santiago is een netwerk van pelgrimsroutes 
dat zich over Europa en Afrika verspreidt en naar het graf 
van St. Jacobus in Santiago de Compostela leidt. 
 
De laatste jaren is de populariteit van de Camino enorm ge-
stegen. 
 
Je vindt de Sint-Jacobsschelp overal langs de route op bor-
den en palen. Daarnaast dragen veel pelgrims een schelp of 
op aan hun rugzak.Onder de twaalf apostelen zijn er twee 
die Jakobus heten. De ene is de Meerdere, de andere de 
Mindere. Dat wil niet zeggen dat Jakobus de Meerdere voor 
Christus meer waard was dan zijn naamgenoot, de eerste 
was gewoon ouder dan de tweede. Jakobus de Meerdere 
was, net als apostel Johannes, een zoon van Zebedeus, een 
vissersfamilie. Ook Petrus en zijn broer Andreas waren vis-
sers. Christus kiest hen uit om er ‘vissers van mensen van te 
maken’. Ze woonden aan het meer van Galilea, wellicht niet 
ver van Kafarnaüm. 
 
Jakobus stond, samen met Johannes en Petrus, dicht bij Je-
zus. Vanwege hun grote ijver noemde Jezus Jakobus en Jo-
hannes donderzonen. Ze vergezellen Jezus, samen met Pe-
trus, bij uitzonderlijke gebeurtenissen. Omstreeks het jaar 44 
liet Herodes Agrippa I Jakobus de Meerdere onthoofden. 
Wat gebeurde er tussen de dood van Christus en de dood 
van Jakobus? Alleen legenden vertellen ons dat … Pas in de 
zevende eeuw ontstond de overtuiging dat Jakobus na de 
dood van Christus naar Spanje was gereisd om het geloof te 
verkondigen. Al dan niet met zijn moeder. Zonder veel suc-
ces. Teruggekeerd zou hij in Samaria en Jeruzalem verder 
de boodschap van Christus verkondigd hebben. 
 
Na zijn marteldood zou zijn lichaam op wonderbaarlijke wij-
ze, al dan niet in het bijzijn van twee leerlingen, Athanasius 

Paul Renders,  

minderbroeder ofm 

Aalmoezenier  

Rijn- & Binnenvaart  

Antwerpen 

IN DIT NUMMER  

WOORDJE 1 - 3 

ROUWBERICHTEN 4 

MISSEN 5 

AGENDA 6 

BEZINNING  OVER   7 

KRIS KRAS 8 

INFO 9 

NIEUWS  

ANTWERPEN 10  - 13 

GENT EN BRUGGE 14 

LUIK  EN EISDEN 15 

INFORMATIE 16 

25 juli: feest van de heilige Jacobus in           
Santiago de Compostela. 

Eerstvolgende Nieuwsbrief in september 2025 



 2 

en Theodorus of onder begeleiding van een engel, in Spanje beland zijn en er begra-
ven. Het graf werd daarop vergeten in het door vreemde volkeren bezette land. Rond 
813 zou het ontdekt zijn door de vrome kluizenaar Pelayo en ‘bevestigd’ door Theodo-
mirus, bisschop van Iria Flavia (nu Padrón), plaats waar het bootje met het lichaam zou 
gestrand zijn. 
 
De ‘ontdekking’ kan je niet los zien van de Moorse bezetting. De Moren waren rond 711 
in Spanje geland. Wanneer koning Ramiro van Asturië in Clavijo een overwinning be-
haalt op de Moren (een fictieve veldslag), is het hek van de dam. Men had immers Sint-
Jakob zien tussenkomen, gezeten op een wit paard. San Iaco werd Santiago en groeide 
langzaam uit tot een bedevaartsoord. Vanaf de twaalfde eeuw neemt de pelgrimage 
naar Jakobus’ graf een grote vlucht. 
 
Niemand weet of de beenderen in de kerk van Santiago de Compostela wel die van de 
apostel zijn. Wel is het zo dat paus Leo XIII in 1884 in de bul Deus omnipotens verklaart 
dat de in 1879 herop gegraven skeletten wel degelijk de skeletten zijn van Jakobus de 
Meerdere en zijn leerlingen Athanasius en Theodorus. 
 
Op 25 juli is er groot feest in Santiago de Compostela. Dan wordt er een enorm wie-
rookvat door de kerk geslingerd, de “Botafumeiro”. Dat betekent letterlijk “rookwerper” 
in het Galicisch. Die van Santiago de Compostela is het grootste wierookvat ter wereld, 
1,5 m hoog, 53 kg zwaar. Met een schop vullen ze de Botafumeiro met 40 kg steenkool 
en wierook. Er is een hele ploeg ’tiraboleiros’ of ’touwtrekkers’ nodig om het aan het 
slingeren te krijgen in de dwarsbeuk van de kathedraal van Santiago.  

(BRON: Vlaams Compostelagenootschap) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog een fijne zomertijd! Genegen, Paul Renders ofm. Aalmoezenier 
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TAVERNE ‘t KERKSCHIP 

Houtdok Noordkaai 25 - Haven 25A 

2030 ANTWERPEN 

Tel.: +32 3 482 02 82 

br, Pablo in de kluis van San Juan de Padornelo, camino a Compostela  
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OVERLIJDENS 

Leopold Van Hemelryk, echtgenoot van Julienne De Cleene. Oud varende van m/s 

Leju en m/s Santa Ponsa. Geboren te Antwerpen op 31 oktober 

1932 en overleden te Antwerpen op 30 mei 2025. Pol is voor altijd... 

sus van Julienne De Cleene, pa van Diana Van Hemelryk & Fran-

çois Van Hemelrijk. Peter en bompa van Jessy Van Hemelrijk & Ka-

rel Stevens, Niels Stevens & Imke Dewitte, Anissa Stevens. Romy 

Van Hemelrijk & Frank Pauwels, Jelle Pauwels, Seppe Pauwels.  

Het afscheid van Pol heeft plaats op vrijdag 6 juni 2025 om 11.00 

uur in de aula e-Tien te Brecht. De asverspreiding heeft op een later tijdstip, in alle inti-

miteit, plaats op de begraafplaats van Merksem. 

 

Jean Paulissen, echtgenoot van Joske Alderweireld, oud varende van m/s Saru. Ge-

boren te Hasselt op 21 juni 1938 en overleden te Turnhout op 6 juni 

2025. Jean is voor altijd... echtgenoot van Joske Alderweireld, pa 

van Sandra Paulissen, bompa van Tina Janssens & Davy Leus, Axl.  

Het afscheid van Jean zal plaatsvinden op vrijdag 13 juni 2025 om 

11.00 uur in onze stadsaula Sereni/Eilandje te Antwerpen. De asver-

spreiding heeft aansluitend plaats op de begraafplaats Merksem, 

Zwaantjeslei 101. 

 

René De Donder, levenspartner van Françoise De Landtsheer, oud varende van m/s 

Karimata. Geboren te Antwerpen op 4 mei 1940 en overleden in het 

AZ Sint-Lucas Gent, in het bijzijn van zijn dierbaren, op 6 juni 2025. 

Hij leeft verder in de harten van Françoise De Landtsheer zijn le-

venspartner, Romuald (†) en Peggy De Donder - Verbist Lindsay en 

Nick De Donder - Limère, Emma, Mia Jeffrey en Lindsay De Donder 

- Vleminckx, Elena, Luca Ronald en Patricia De Donder - Vantroyen 

Amber en Seppe De Donder - Heyde, Kobe zijn kinderen, kleinkin-

deren en achterkleinkinderen, Ronny en Vanessa De Block - Van Landeghem Guiliano 

en Maureen De Block - Vergult Saverio De Block (zijn petekind) de kinderen en klein-

kinderen van Françoise. De uitvaartplechtigheid met opstelling van de urne, waartoe 

wij u vriendelijk uitnodigen, zal plaatsvinden in de aula van het crematorium ‘Westlede’, 

Smalle Heerweg 60 te Lochristi, op maandag 16 juni 2025 om 10.30 uur. Nadien zal 

zijn urne bijgezet worden in de urnenkelder op de begraafplaats van Sleidinge.  
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MISSEN KERKSCHIP ANTWERPEN 

Missen mogen ook op de dag zelf worden gevraagd aan Pater Paul   

DATUM UUR         

          

29/06/25 10u30 51 ste verjaardag van Monique op 27 juni         

   en voor familie Beerens en van Sommeren 

          

6/07/25 10u30         

13/07/25 10u30         

20/07/25 10u30         

27/07/25 10u30    

          

3/08/25 10u30         

10/08/25 10u30         

15/08/25 10u30 O.L.V.Hemelvaart:  Mis opgeluiderd door "Het Koor" 

  voor Monique Beerens         

   en voor familie Beerens en van Sommeren  

17/08/25 10u30         

24/08/25 10u30         

31/08/25 10u30         

          

7/09/25 10u30         

14/09/25 10u30         

21/09/25 10u30         

28/09/25 10u30         

          

5/10/25 10u30 Teerfeest Kon. Schippersgilde St.-Jozef 

   Mis opgeluisterd door “Ons Koor”   

12/10/25 10u30 

Jaarmis: Fam. Van den Brande - Locquet, Landuyt - Locquet, 
Lobbestal - Locquet, Maurice Audenaerde, Munghen - Van 
Wijnaerde, Lobbestal -  Cruyt, Marie Lavancier, Peter Van Ange-
len  

19/10/25 10u30         

26/10/25 10u30         
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AGENDA 

DATUM UUR PLAATS 

   
Paplo: zomerverlof 29/06 12u - 15/07 

30/06 10:00 - 20:00 SCHIPPERSGILDE: Gildereis: Sleeuwijk - Sleeuwijk 
   

2/07 07:15 - 22:00 SCHEEPSBOYS: Busreis Maasbracht 
2/07 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 
5/07 10:00 - 15:00  ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva 

16/07 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

30/07 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 
   

2/08 10:00 - 15:00  ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva 
9/08 08:30 - 20:00 SCHIPPERSGILDE: Blankenberge 

13/08 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 
27/08 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

   
6/09 10:00 - 15:00  ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva 

10/09 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 
24/09 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

   

4/10 10:00 - 15:00  ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva 
5/10  SCHIPPERSGILDE: Teerfeest 
8/10 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

22/10 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 
25/10  SCHEEPSBOYS: Jaarfeest 
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BEZINNING  OVER  VAKANTIE  

Mijn wens is 

   dat je tijdens de vakantie 

   minstens één mens ontmoet 

   bij wie je geborgen bent, 

   in wie je vertrouwen stelt, 

   bij wie je thuis kunt zijn. 

 

Mijn wens is 

   dat je tijdens de vakantie 

   minstens elke dag 

   één fijn moment beleeft, 

   een ontmoeting, een lach, 

   een uitgestoken hand, 

   een blik vol begrip, 

   iets schoons, iets goeds, iets dat je boeit, 

   iets waarbij je herademt, 

   opnieuw moed krijgt, 

   gaat zingen, danken en dienen, 

   iets dat je ontroert, 

   iets dat je bidden doet. 

 

Mijn wens is 

   dat je tijdens de vakantie 

   minstens één mens gelukkig maakt 

   door je verschijning, je spreken, 

   je luisteren, je goedheid, 

   je aanwezigheid, je vriendschap. 

 

Mijn wens is 

   dat je tijdens de vakantie 

   elke avond zachtjes kunt zeggen: 

   het leven is heerlijk, 

   mijn vrienden zijn goed, 

   ik ben tevreden, 

   ik dank U God. 
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KRIS-KRAS VOOR U VERZAMELD…. 

Een Hollandse boer op reis in Schotland, ziet in een wei een kudde koeien lopen waar-
van de oren recht overeind staan. Zulke koeien moet ik ook hebben, denkt hij en hij laat 
er 20 overbrengen naar zijn boerderij. Een paar weken later gaan de oren van die koeien 
echter hangen en hij Iaat de veearts komen. Die neemt een lange stalen buis, stopt ze in 
het achterwerk van een koe, blaast in de buis en de oren van het dier gaan meteen weer 
rechtop staan. Dat kan ik ook, denkt de boer. Even later hebben alle koeien weer recht-
opstaande oren. Het gaat een paar weken goed, maar dan beginnen hun oren weer te 
hangen. De boer neemt de stalen buis, stopt ze in het achterwerk van een koe en blaast, 
maar er gebeurt niks. Hij roept zijn knecht erbij en vraagt hem om ook even in de buis te 
blazen. De knecht pakt de buis vast, trekt ze uit het achterwerk van de koe, draait ze om 
en stopt ze er weer in. 
- Wat doe jij nu? vraagt de boer. Waarop zijn knecht antwoordt: 
- Je denkt toch niet dat ik aan de dezelfde kant ga blazen als jij, zeker! 
 
VERKEERD INGESCHAT 
Een mart en een vrouw zaten te eten in een restaurant. Plots zag de kelner dat de man 
zich van zijn stoel liet glijden en onder de tafel verdween. De vrouw bleef ondertussen 
rustig, verder eten, alsof er niks aan de hand was. Om er zeker van te zijn dat daar niks 
oneervols aan het gebeuren was, liep hij naar de tafel en zei: 
- Mevrouw, excuseer me, maar ik denk dat uw man juist onder de tafel gegleden is. De  
vrouw keek hem rustig aan, schudde het hoofd van links naar rechts en antwoordde: 
- Nee, hoor, dat is hij niet. Hij is juist binnengekomen en komt naar hier. 
 
- Dokter, zei Remitje tegen de oogarts, met mijn bril zie ik alleen nog maar de grote let-
ters in de krant en met die van mijn vrouw is het nog slechter. 
Dokter Lieferooghe probeerde wel dertig verschillende brillenglazen en Remitje moest 
telkens zeggen 'beter' of 'slechter', naargelang hij beter of slechter de cijfers zag die Lie-
ferooghe op de muur toverde. 
- Tja, je zult zwaardere glazen moeten dragen, zei de oogarts. 
En je mag het geloven of niet, Remiltje stond op, stak de straat over en liep ‘t Kruis van 
Boergondië binnen, waar hij zich liet aanwerven als garçon. 
 
De directeur heeft een belangrijke bespreking: 
- Ik wil onder geen beding gestoord worden, zegt hij tegen zijn secretaresse, als iemand 
zegt dat het dringend is, zeg dan gewoon dat iedereen dat zegt. 
Even later belt de vrouw van de directeur: 
- Ik zou mijn man eventjes willen spreken. 
- Dat kan niet, zegt de secretaresse. 
- Maar het is belangrijk en ik ben zijn vrouw. 
- Jaja, antwoordt de secretaresse, dat zeggen ze allemaal. 
 
Een vrouw komt binnen in het kabinet van de dokter en zegt: 
- Ik ben te dik geworden. Hebt u geen middel om een beetje te vermageren? 
- Nee, maar ik zal u een tip geven. Ga sporten: fietsen of paardrijden of zo. 
De volgende week komt de vrouw weer op consultatie. 
- En? vraagt de dokter. Bent u al een beetje afgevallen? 
- Ja, antwoordt de vrouw, van dat paard. 
 
Mijn hond is onbetrouwbaar, hij bijt zelfs mijn vrienden. 
- 0, dan zal hij niet veel te bijten hebben.  
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Koninklijke Schippersgilde “St. Jozef” 

Zetel & Secretariaat 

Nieuwdreef 97 bus 202 

2170 Merksem 

  03-231 93 26 

  schippersgilde49@gmail.com 

 

Beste Leden, 

 

Aan de Koninklijke Schippersgilde St. Jozef wordt de mogelijkheid geboden om de show  

“Zen aan Zee” bij te wonen te Blankenberge, Het Witte Paard. 

De zomerse variété show van Het Witte Paard is voor iedereen jong en oud. 

Ingeborg zoekt rust aan de kust. 

Dirk Van Vooren en Christophe Stienlet zorgen voor hilarische chaos. 

Patrick Onzia, Lissa Lewis en David Vandyck zingen de sterren van de hemel, 

Internationale acts en de Vegas Showdancers vervolledigen de show. 
 

Voor deze show hebben we als datum: 
 

ZATERDAG 9 AUGUSTUS 2025 
 

Om 8,30 uur vertrekken we met de autocar aan halte Carrefour te Schoten, Bredabaan 
967 (grote parking achterkant Inno, Pizzahut). 

Vrije keuze voor het middagmaal.  

De prijs bedraagt: autocar + show = 58 €, niet leden: 63 €, enkel autocar: 20 €  

Voor deze show “Zen aan Zee” zijn we er vroeg bij daar de plaatsen beperkt zijn. 

Wacht zeker niet te lang om in te schrijven.  

Bellen naar onze feestleidsters: Louisa Van Reeth, Biartlei 99, 2950 Kapellen, tel. 03/665.04.08 

Jenny Lobbestal, Sijsstraat 15/102, 2170 Merksem , tel. 03/289.71.04 – GSM 0472/60.22.27 of 
via e-mail: schippersgilde49@gmail.com 

De verschuldigde bijdrage kan betaald worden via overschrijving op bankrekening  

BE57 7785 9056 3135  - Kon. Schippersgilde met de vermelding “Zen aan Zee” en het aantal 
personen nadat  u eerst telefonisch heeft ingeschreven. 

Afbellen 

U kunt afbellen bij de feestleidsters tot 25 juli 2025 

Wie reeds ingeschreven is en om de een of andere reden toch op TIJD afbelt zal 2,50 € moeten 
laten vallen voor de gedane werkingskosten. 

Niet afbellen of na 25 juli 2025 afbellen betekent dat uw gestorte bijdrage eigendom wordt van 
de Gilde, om de reeds ontstane onkosten te betalen. 

Wij zijn ervan overtuigd dat voor dit aanbod zeer veel interesse zal bestaan. 

Wij raden u dus aan SNEL telefonisch in te schrijven bij onze feestleidsters. 

      Namens het bestuur,  
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VIERING 100 JARIGE 

Op 15 juni heeft de Kon . Schippersgilde Sint Jozef  een 100  jarige gevierd:  

Albert Janssens, geboren op  10 juni  1925.  
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SCHIPPERSJEUDCLUB 

Secretariaat 

Lecour & Co 

Papaverstraat 39 

 Beste Leden en sympathisanten, 
  
Het is weeral even geleden dat we met onze club Scheepboys & Girls op daguitstap zijn ge-
weest.  
Dus zijn we op zoek gegaan naar een leuke uitstap.  
 
Jef en enkele schoolvrienden, samen met de schoolmeester van Brussel, hebben deze uit-
stap vorig jaar al eens gedaan, en dachten dat dit een leuk idee was om met onze club te 
doen.  
We gaan dus op uitstap, programma als volgt  
 
Woensdag 2 juli 2025 vertrek om 7.15 parking zijkant Cinema Kinepolis - Groenendaallaan/
Noorderlaan aan de zijde van de Decathlon – omdat daar veel parking is om onze wagen 
achter te laten.  
 
 We rijden zo naar Maasbracht om rond 9.30 de werf van Linssen Yachten te bezoeken.  
 Aansluitend gaan we rond 11.30 aan boord van het schip van rederij Cascade, en doen we 

een rondvaart van circa 3,5 uur naar Roermond en terug.  
 Tijdens de vaart genieten we van een warme middaglunch met dessert.  
 Eens terug in Maasbracht, gaan we het binnenscheepvaartmuseum bezoeken  
 Rond 17.30 gaan we terug aan boord om onze leuke dag af te sluiten met een broodjes 

maaltijd.  
 Rond 19u terug de bus op om huiswaarts te rijden  
 
Dus een gevulde dagindeling, en we hebben alvast 1 bus gereserveerd bij reizen Lauwers 
voor 50 personen. En wat kost dit…  
 
Vervoer met de bus, inkom bezoek yachtwerf, boottocht met lunch, inkommuseum en brood-
jes aan boord… 
 
 Leden betalen 100€ per persoon 
 Niet leden betalen 115€ per persoon 
 
Intresse om mee te gaan, bel dan naar Secretariaat Lecour, Marina 0497/869332  
En na ingeschreven te zijn, gelieve dan het nodige bedrag te storten op rekening van de 
Scheepboys & Girls BE81 7895 3489 7424, met als melding uw naam.  
 
We hopen dat jullie erbij zijn, en danken jullie alvast voor het vertrouwen in onze club.  
 
Namens het bestuurd Scheepboys & Girls  
Reisorganisatoren Victor en Jef  
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AGENDA SCHEEPVAARTGEMEENSCHAP - GENT 

 FEESTZAAL H KERST - Sint Salvatorstraat 38 - 9000 Gent 

 

 Scheepvaartgemeenschap- Gent 

    Parochiale Kring –H. Kerst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor verdere informatie: 

Monique Debruyne - Daes Hilaire 

Aan de Ratte 2 - 9041 Oostakker 

Tel: 09 344 06 77  - GSM M: 0499 11 57 15 - GSM H: 0495 79 91 17 

Email: monique.debruyne1@telenet.be 

30/09/25 14u00 Kaart en teerlingspel 

28/10/25 11u00 
Warme Beenham (Deur open om 11u00)                                                                             

Daarna dansnamiddag                               

25/11/25 14u00 Kaart en teerlingspel 

2/12/25 14u00 
Koffie met St-Klaaskoek  (voor de leden)                     

Kaart en teerlingspel 

   

NATIONALE SCHEEPVAARTCULTUUR 

DATUM ACTIVITEIT 

za 30/08/25 Familiedag - Fietstocht aansluitend BBQ 

za 18/10/25 Foute party 

zo 23/11/25 Sinterklaas ontbijt 
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Na het vernielen van het kerkschip van Luik, hadden wij gelukkig nog een twee-
de centrum namelijk de schipperskapel van Eisden. 

Het comité van de schipperskapel was bereid elke maand iedereen te ontvan-
gen en Pater Jehaes, aalmoezenier van Luik en Limburg, zou dan elke maand 

de H. Mis voorgaan. 
Afgelopen jaar werd het een onverwacht succes, dat deed goed. Het was ook 

de gelegenheid om elkaar gezellig te ontmoeten. Dus we gaan verder in 
2025 !!!! 

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martina:  0476 31 46 07 

Brigitte, Sandy, Louis 

J. Jehaes Aalmoezenier - Guy Albrechts 

PS. *Trouwe vrienden van het kerkschip van Luik en ook trouwe vrienden van 

 Nederland enz., vroegen deze oplossing zodat wij elkaar toch nog kun-

 nen ontmoeten in de H. Mis en ook gezellig daarna. 

 Misintenties kunnen aangevraagd worden bij de Pater: 0475 28 84 67  

MET HOOP OP ZEGEN 

Kapel dicht bij winkelcentrum M2. Adres: Heerendaal 3630 Maasmechelen 

 Pater Jehaes blijft beschikbaar voor de schippersbevolking 

  (en anderen) als hij zou kunnen helpen Tel.: 0475 28 84 67 

BESTE VRIENDEN VAN DE KAPEL VAN EISDEN EN VAN  

HET KERKSCHIP VAN LUIK 

Zo 6 jul 10u30 H. Mis  

Zo 3 aug 10u30 H. Mis  

Zo 7 sep 10u30 H. Mis  

Zo 5 okt 10u30 H. Mis  

Zo 2 nov 15u00 H. Mis Allerheiligen 

Zo 7 dec 10u30 H. Mis  
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INFORMATIE 

REDACTIERAAD 

 

P. Jozef Jehaes, Hoogstraat 56, 3730 Hoeselt  0475 28 84 67 

P. Paul Renders, Kerkschip - Houtdok 25 - Kerkschip St Jozef 

Haven 25A, 2030 Antwerpen  03 568 63 73 

Dhr. & Mevr. Vanhecke - Buyse, Dudzelesteenweg 34, 8000 Brugge  050 67 31 29 

Dhr. & Mevr. Munghen - Lobbestal, Sijsstraat 15/102, 2170 Merksem  

 0475 77 29 25 - 03 289 71 04 

Email: onsroer@telenet.be - eddy.munghen@telenet.be 

 

SCHIPPERSCHOLEN 

 

• Antwerpen, 2050 Thonetlaan 103        03 219 59 30 

• C.E.F.A., Rue Saint-Pierre 48, 4500 Huy      085 27 37 21 

• Andenne, Rue de l’Hôpital 3         085 71 04 40 

• Rijkstehuis P.E. Devroyestraat 29, 1040 Etterbeek    02 734 19 05 

• Internaat Heikamp, Heikampstraat 37, 3630 Eisden-Maasmechelen 089 76 45 50 

• GO Internaat, Hofbilkstraat 21, 9940 Evergem     09 216 44 94 

• GO Einstein(Basis), Hofblikstraat 21, 9940 Evergem   09 216 44 95 

• KTA Cenflumarin, Gloriantlaan 75, 2050 Antwerpen    03 570 97 30 

• Kindsheid Jesu, Alice Nahonlei 65, 2900 Schoten    03 658 45 15 

• Don Bosco, Kasteellei 77, 2110 Wijnegem      03 353 61 89 

• Antoing, Rue Philipart 8          069 25 33 00 

 

Ligplaats kleuterklas 

• De Schroef vzw, Elzasweg 14, 2030 Antwerpen    03 541 45 72 
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