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Een woord bij Pinksteren 23 mei 2021 
Soms vraagt men mij: 
hoe is de geest in jouw schippersgemeenschap nu in Coronatij-
den? 
 

En het is niet gemakkelijk te antwoorden. 
Want hoe kan je goed en juist de geest, de ambiance, van een 
groep personen uitdrukken? 
 

Hoe is de geest bij je thuis, in je werkmidden? 
Dat is niet zo gemakkelijk te bepalen. 
 

Zo is het ook niet gemakkelijk te spreken over de Heilige Geest. 
Het is  niet zo moeilijk God te aanvaarden als een Vader. 
Wat een vader is een werkelijkheid die we allemaal kennen en op 
velerlei manieren beleven. 
Het is ook niet zo moeilijk God te aanvaarden als Zoon. 
Vooral dan nog dat de Zoon het menselijk lichaam heeft aangeno-
men in Jezus van Nazareth. 
Wij kennen tenminste zijn woorden, en kennen zijn werken. 
 

Maar God als Geest lijkt ons mysterieus. 
 

We stellen Hem voor als een duif. 
 

Want we verstaan dat de duif naar de vrede verwijst die de Geest 
brengt. Maar dat is de Geest niet. 
We zien Hem bezig onder de vorm van wind, beving, vuur, tongen. 
Maar dat zijn alleen maar symbolen die verwijzen naar wat de 
Geest teweegbrengt. 
Ze zeggen ons niet wie Hij is noch hoe Hij is. 
 

Daarom lijkt het ons beter te vragen naar de effecten van de 
Geest, volgens het gezegde: ñaan de vruchten zal je de boom her-
kennen.ò 
 

Want we kennen de Heilige Geest ñvan horen zeggenò, maar veel 
te weinig vanuit eigen ervaring. 
Om hen te ontdekken moeten we letten op de beste krachten bin-
nen onszelf en binnen onze gemeenschap. 
 

ñGeestò kan je simpelweg vertalen door ñkrachtò; creatieve en ver-
nieuwende kracht. 
 

We zeiden al dat, om te spreken over de Geest, wij onze toevlucht 
nemen tot symbolen. 
 

In de Bijbel van het Oude Testament zijn er vooral drie: Adem, 
wind en vuur. 
De Geest is zowel in de stilte als in de storm, 
Hij is aanwezig in de contemplatie en ook in de actie: 
Hij is de dynamische kracht van ons leven en van onze geschiede-
nis. 
Onverwoestbare kracht van ons leven, 
positieve kracht in en rondom ons. 

Paul Renders,  
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Aalmoezenier  
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Antwerpen 
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Maar de geest heeft geen gezicht. 
Hij is alleen adem, wind, vuur, stem, kracht, 
enthousiasme, tederheid, inspiratie, stilte, 
diepte, troost, hulp... 
 

Tegenover de geest van egoµsme die uit elkaar haalt en scheiding brengt 
is er de Geest van God die ®®n maakt en verenigt. 
Tegenover de verwarring van Babel spreekt iedereen nu dezelfde liefdestaal en er is goede ver-
standhouding. 
Dat is het mirakel van Pinksteren dat zich ook vandaag kan voordoen, 
in ons gezin, werk of wijk: iedereen wil iedereen begrijpen. 
De Geest van Jezus stelt ons in staat om te vergeven in plaats van te haten, te dienen en 
plaats van te domineren, aan zichzelf te sterven opdat anderen beter zouden kunnen leven. 
Dat is het eerste: onze angsten laten doorbreken door de Geest van God. 
 

Het tweede punt is: het goede zien. Want al het goede dat er in ons zit, komt voort uit de Geest. 
 

Optimistisch zijn. Nooit genoegen nemen met wat er is aan lauwheid. 
De vlam van het idealisme onderhouden. Niet zondigen tegen de Geest. Het goede herkennen 
en aanwakkeren. 
 

Zo is Pinksteren dan: 
Het feest van de moed, tegenover de angst, het mislukken, de negatieve geest. 
 

Het feest van de beschikbaarheid en toegeeflijkheid om te herkennen en te bezielen wat goed 
is. 
 

Het feest van de ontvankelijkheid, van de openheid naar de gaven van de Geest, o.a.: 
 
§ De gave van wijsheid, om een wijs oordeel te kunnen vormen in moeilijke situaties; 
§ de gave van de raad en sterkte, die ons de vitaliteit geven om plannen te organiseren en 

uit te werken, 
 

Het feest van de missionaire kracht, van het christelijk getuigenis. 
 

Hoe zal je weten dat de geest van Jezus in je aanwezig is? 
Aan de vruchten kent men de boom. 
Vruchten van liefde, vreugde, vrede, geduld, 
lieftalligheid, goedheid, trouw, zelfbeheersing, nederigheid. 
 

Maar je kan ook andere vruchten toevoegen die niet in deze offici±le lijst staan. 
Enthousiasme, optimisme, vergevingsgezindheid... 
 

Pinksteren is de offici±le geboortedag van de kerk. 
 

We kunnen op die dag een grote kaars op de taart zetten met het vuur van de Geest, en drie 
wensen uitspreken: 
 
§ dat iedereen zich geliefd voelt in de kerk, 
§ dat de verscheidenheid van de charismaËs en diensten binnen de kerk de eenheid mag 

versterken, 
§ en dat de Heilige Geest de Kerk mag inspireren om een begrijpelijke taal te spreken voor 

mensen van vandaag en vanmorgen. 
 

Gelukkige verjaardag aan onze geliefde kerk, dat ze mag varen met de wind van de heilige 
Geest! 
 

 
 

Paul Renders, aalmoezenier te Antwerpen 
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Roos Vranken, weduwe van Christiaan Tommissen. Oud-varende. Zij is geboren 
te Angleur op 2 december 1922 en overleden te Maasmechelen 
op 2 april 2021. Haar kinderen, Jean en Jeanne Tommissen - Al-
brechts, Ida en en Ren® Tommissen - Woestenberghs, Jeannine 
en Gerard Tommissen - Fiddelaers. Haar klein-, achter-, en ach-
terachterkleinkinderen, schoonzussen neven en nichten. Wij had-
den graag samen met u vaarwel gezegd. In deze tijden is dit ech-
ter niet mogelijk. Wij zullen in intieme kring afscheid van Roos ne-
men en haar begraven bij haar geliefde op de begraafplaats van 

Eisden-Dorp. 
 
Malvina Fokke De Goede, weduwe van Germain Pius, levensgezellin van Charles 

Delhaye. Oud-varende van m/s Germa. Zij is geboren te Ch©telet op 
28 september 1930 en overleden te Evergem op 8 april 1921. Haar 
kinderen, Raymond Pius, Rudy en Diana Pius - Samson, Eddy en 
Yveline Pius - Lechantre. Haar klein- en achter kleinkinderen. Haar 
schoonzus, neven en nichten. Naar aanleiding van de maatregelen 
die de regering had opgelegd met betrekking tot het coronavirus had 
het afscheid gevolgd door de as verstrooiing plaats in beperkte kring. 
 

 
Maria Paulissen, weduwe van Leopold Braeckmans. Oud-varende van m/s Mar-
cus. Zij is geboren te Haccourt op 10 maart 1929 en overleden te Deurne op 10 
april 2021. Haar zoon Marc Braeckmans. Haar klein- en achterkleinkinderen, Sven 
en Geraldine Braeckmans - Maton, Victoria en Alexia. Bjorn en Cianca Braeck-
mans - Kraus. Britt Braeckmans en Alex Marsily. Haar broer en schoonzus Jean en 
Georgine Paulissen - Alderwereld, kinderen en kleinkinderen. Wegens de Corona-
maatregelen had de plechtige uitvaartliturgie rond de asurne in beperkte kring 
plaats, in de kerk van De Blijde Boodschap te Deurne, Aansluitend volgde de as 
verspreiding op de begraafplaats Ruggeveld te Deurne.  
 

Eduard Marquenie, echtgenoot van Josephine De Wilde. Oud-varende van m/s 
Arizona. Geboren op 8 november 1931 en overleden op 11 april 
2021. Zijn kinderen, klein en achterkleinkinderen, Pierre Mar-
quenie en France Nabor, Kevin en Gwenda Pols - Marquenie, 
Am®lie en Henri, Cynthia Marquenie en Vinz, Ken Ben Amor. 
Dirk en Nadine Marquenie - Van Damme, Dimitry Marquenie en 
Jordi Maris, Timothy Marquenie en Jana Franquet, Jochen en 
Joyce Smolders - Cornet, Lander en Sam Verrezen - Cornet, Flo 
en Thor. Marc en Cindy Marquenie - Alderweireld, Elroy en Joy-

ce Marquenie - Walraevens, Mathis en Maysen, Bjorn en Queeny Roelants - Mar-
quenie, Chlo® en Yaro. De afscheidsplechtigheid heeft, door beperkende maatre-
gelen ter bestrijding van het coronavirus, in alle intimiteit plaats gevonden. Aanslui-
tend werd zijn urne aan het water toevertrouwd. 
 
 
 
 

OVERLIJDENS 
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Arthur Molinard, echtgenoot van Denise Verbeeck. Gids en medewerker van het 
kerkschip St.-Jozef. Hij is geboren te Temse op 5 de-
cember 1942 en overleden te Antwerpen op 23 april 
2021. Zijn kinderen en kleindochter, Alain en Katy Moli-
nard - Vervoort, Sophie Molinard, Zijn zus, broer, hu 
partners en kinderen, Marie Cecile Molinard en Toine 
Rommers, Dani±lla Levy. Jean Ost en Christiane Spit-
taels, Benjamin Ost, Delphine Ost. De afscheidsplech-
tigheid zal, door de huidige maatregelen ter bestrijding 

van Covid19, in beperkte kring plaatsvinden. De urne van Arthur zal te water gela-
ten worden in de Schelde, ter hoogte van De Gerlachekaai 
 
Leopold Marckx, echtgenoot van Louise Rooman. Oud-varende van m/s Maro. Hij 

is geboren te Estrun (FR) op 17 november 1930 en overle-
den te Antwerpen 25 april 2021. Zijn kinderen Patrick en Di-
ana Marckx - Lyssens. Zijn zus Louise en schoonbroer Dani-
±l. Door de huidige maatregelen ter bestrijding van Covid19 
had de afscheidsplechtigheid in beperkte kring plaats gevon-
den. De urnebegraving had plaats op de begraafplaats te 
Merksem, gelegen aan de Zwaantjeslei.  

 
 

 
Maurice Claeys, echtgenoot van De Jonghe. Oud-varende van m/s Zambezi. Hij is 

geboren te Gent op 22 augustus 1931 en overleden te Zeveneken 
op 29 april 2021. Zijn kinderen, Etienne en Carina Claeys - Van 
Nieuwenhuyze, Rudy en Rita Verplancke - Claeys, Paul en Belin-
da Van Herck - Claeys, Henri en Rosita Hamelink - Claeys. Zijn 
klein en achterkleinkinderen, Jonathan en Charlotte Claeys - Ver-
moesen, Alieke, Jelena en To. Samu±l en Veerle Claeys - Van 
Eeckhaute, Jolien en Pepijn. David en Leen Claeys - Criel, Gust 
en C®riel. Johan en Medina Steenssens - Verplancke, Noah. 
Sven Verplancke. Timothy Verplancke, Millie. Jeroen en Sofie 
Mettepenningen - Van Herck. Robin en Tina Van Herck - Heyn-
drickx. Nicolas en Ambre Duchatelet - Hamelinck, Miel, Olivia en 

Rosanne. Barn en Margaux Hamelinck - McClymont, Elliot, Ǆ. We hadden graag 
samen met u afscheid genomen van Maurice maar wegens de huidige coronamaat-
regelen zal het afscheid plaats vinden in beperkte kring.  
  
 
 


