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ONS ROER - SCHIPPERSBODE 

Nieuwsbrief 

 

JAARGANG 7 - EDITIE 3 -  APRIL 2025 

Ondanks zoveel tekenen van dood in de actualiteit wordt het 

toch weer Pasen. We vieren de Verrijzenis! We vieren Pasen 

op 20 april 2025. De paasvakantie in Vlaanderen loopt van 

maandag 7 april 2025 tot en met zondag 21 april 2025.  

 

Hoe wordt de paasdatum bepaald? Paaszondag is de eer-

ste zondag na de eerste volle maan van de lente. Als de eer-

ste dag van de lente een zondag is, wordt Pasen de volgen-

de zondag gevierd. Pasen kan niet vroeger vallen dan 22 

maart en niet later dan 25 april.  

 

Het astronomische begin van de lente is variabel, wat de be-

rekening nogal bemoeilijkt. Daarom heeft de jonge kerk al 

tijdens het Concilie van Nicea (325) gekozen voor een vaste 

startdatum van de lente, namelijk 21 maart. De eerstvolgen-

de zondag kan dan ten vroegste 22 maart zijn. De uiterste 

datum van 25 april heeft te maken met de lengte van de 

maancyclus die ongeveer 29 dagen duurt plus maximaal 7 

dagen tot de daaropvolgende zondag. 

 

Wat betekent Pasen? Met Pasen vieren christenen wereld-

wijd hun belangrijkste feest: de verrijzenis van Jezus 

Christus. Jezus, die gestorven is aan een kruis, is niet in de 

dood gebleven, maar door God tot nieuw leven opgewekt.  

 

Het verrijzenisgeloof is de kern van het christelijke ge-

loof. Verrijzenis is de vernietiging van de vernietiging. Elk 

punt, zelfs het punt van de dood, kan een dubbele punt wor-

den: een kans op een nieuwe toekomst.  

 

Wat is de oorsprong van Pasen? Het christelijke paasfeest 

heeft diepe wortels in de geschiedenis van Israël. Het Jood-

se volk viert elk jaar in de lentemaand het Pesach-feest. Het 

Joodse Pesach betekent eigenlijk overgang.  

Paul Renders,  

minderbroeder ofm 

Aalmoezenier  

Rijn- & Binnenvaart  

Antwerpen 
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Tijdens het Joodse paasmaal wordt de bevrijding uit Egypte herdacht en wordt het ver-

haal van de doortocht door de Rode Zee opnieuw verteld. In Exodus 12 kan je lezen 

hoe het feest moet verlopen: het paaslam wordt bij valavond geslacht, en het vlees er-

van moet ‘s nachts worden gegeten, want het is ook ‘s nachts dat God de Heer Israël 

heeft verlost van de Egyptenaren en dat Hij aan Israël zijn verbondenheid heeft ge-

toond. 

 

Als Jood vierde Jezus zelf met zijn leerlingen het Joodse Pesach. Volgens het Evange-

lie ook net voor zijn dood. In Lucas 22, 15 zegt Jezus aan zijn leerlingen: Vurig heb ik 

ernaar verlangd dit paasmaal met jullie te eten vóór mijn lijden. Na de maaltijd, bij het 

delen van de beker wijn, spreekt Hij over een nieuw verbond door zijn bloed. Jezus 

staat die avond voor zijn doortocht, voor zijn overtocht naar de Vader. Hijzelf is blijkbaar 

het paaslam, waardoor God opnieuw zijn bevrijdingskracht toont. 

 

Wat hebben paaseieren met Pasen te maken? Eieren staan in alle culturen symbool 

voor levenskracht, omdat nieuw leven vaak uit eieren voortkomt. Toepasselijk dus voor 

het paasfeest dat nieuw leven wil vieren, zelfs voorbij de dood.  

In de christelijke traditie staat de eierschaal symbool voor het Oude Verbond en het ei 

zelf voor het Nieuwe Verbond. Het ei dat openbarst en het kuiken dat tevoorschijn komt, 

is symbool voor de verrijzenis. 

 

Wat is de betekenis van de paasklokken? Omdat de kerkklokken tussen Witte Don-

derdag en de paasnacht zwijgen, werd aan de kinderen verteld dat de paasklokken 

naar Rome gingen om paaseieren te halen en die in de paasnacht in de tuinen te strooi-

en. Het eerste klokkengelui op paasmorgen was voor kinderen dan het sein dat ze naar 

paaseieren mochten zoeken.  

 

Waar komt de paashaas vandaan? De paashaas werd bedacht door protestantse 

christenen. Die wilden met Rome en dus met de paasklokken liever niks te maken heb-

ben. Wellicht knoopten zij aan bij een volkse traditie waarin de haas vaak symbool staat 

voor vruchtbaarheid. Maar een paashaas die eieren legt? Hoe valt die traditie te rijmen? 

Misschien door de observatie dat sommige vogels hun eieren soms leggen in lege ha-

zenlegers. Die eieren werden nogal eens - verkeerdelijk - aanzien voor hazeneieren. 

 

Wat is beloken Pasen? Beloken Pasen is de eerste zondag na Pasen. 'Beloken' is het 

voltooid deelwoord van het werkwoord 'beluiken': (af)sluiten. Met Beloken Pasen wordt 

het paasoctaaf (acht dagen vanaf paaszondag) afgesloten. In het Jubeljaar 2000 riep 

paus Johannes Paulus II deze dag uit tot Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid.  
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DANK U 

TAVERNE ‘t KERKSCHIP 

Houtdok Noordkaai 25 - Haven 25A 

2030 ANTWERPEN 

Tel.: +32 3 482 02 82 

We weten allemaal dat ons kerkschip regelmatig onderhoud vereist. Hierbij danken we 
leden van de Scheepsboys die de twee gangways en ook delen binnen het schip heb-
ben geschilderd. 

Ook dank aan enkele vaste medewerkers die het tapijt in de kapel brandveilig hebben 
gemaakt. 

Vele handen maken licht werk. P. Paul 

Welke uitdrukkingen zijn er over Pasen? Het belangrijkste christelijke feest kent veel 

uitdrukkingen in onze taal.  

 

 Vijgen na Pasen betekent dat iets te laat is om nog zin te hebben. 

 Op z'n paasbest gekleed zijn betekent er piekfijn uitzien. Verwijzend naar een ge-

bruik om met Pasen nieuwe kleren voor het eerst aan te doen. 

 Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen wordt spottend gezegd over iets dat 

toch nooit zal gebeuren. Pinksteren valt altijd 49 dagen na Pasen en verschuift dus 

mee met de datum van Pasen. 

 Groene Kerstmis, witte Pasen is een weerspreuk die zegt dat als het met Kerstmis 

warm is, het met Pasen koud zal zijn. 
 (bron: www.otheo.be) 

 

 

Genegen, Paul Renders, minderbroeder ofm  , aalmoezenier te Antwerpen 
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BEZOEK  KATHEDRAAL 

OVERLIJDENS 

Albert Van Luyck, weduwnaar van Brigitta Mertens, oud varende 

van m/s Kiruna. Geboren te Antoing op 1 maart 1935 en overleden 

in het AZ Sint-Lucas te Gent op 28 februari 2025. Dit melden u: zijn 

kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, zijn broer, zus, 

schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten. We nodigen u 

vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Albert, in 

aanwezigheid van de urne, in de aula van het crematorium Westle-

de, Smalle Heerweg 60 te Lochristi op donderdag 6 maart 2025 

om 13.30 uur. Aansluitend volgt de asverstrooiing op de strooiweid 

van de parkbegraafplaats van het crematorium Westlede. 

 

Lucienne ‘Lulu’ Rottiers, weduwe van Joseph Pauwels, oud va-

rende van m/s Zemgano. Geboren te Gent op 2 februari 1937, 

overleden te Antwerpen op 4 maart 2025. Lucienne is voor altijd… 

moederke van Jean Pauwels & Majo Van Stijvoort, William Pauw-

els & Mary France Taelen, Ingrid Pauwels & Frank Mertens, bom-

ma van Bert & Ellen, Toby en Marijke; Wim & Maria, Aino; Tom, Ni-

colay & Annouchka, Luca en Lio; Kilian & Celine Inaaya, Emilya en 

* ♥. Het afscheid van Lucienne heeft plaats op zaterdag 15 maart 2025 om 9.30 uur in 

de aula Chrysant van het  Crematorium Pontes te Antwerpen. De asverspreiding heeft 

aansluitend plaats op de begraafplaats Hoboken, 

Schoonselhoflei 5. 

 

Charline Van Dessel, weduwe van Pol De Cleene, oud varende 

van m/s Charline. Geboren te Temse op 24 oktober 1937 en over-

leden te Deurne in het AZ Monica op 13 maart 2025. Dit melden u: 

Chantal De Cleene, Kris en Pascale Verschraeghen - De Cleene, 

haar kinderen, Jonas en Shauni De Groof - Willems, Lewis, Kevin 

Willems, haar kleinkinderen en achterkleinzoon, U wordt uitgeno-

digd de afscheidsplechtigheid, met gelegenheid tot groeten van de 

asurne, bij te wonen in de aula van het rouwcentrum Peeraer, Turnhoutsebaan 444 te 

Wijnegem, op vrijdag 21 maart 2025 om 14 uur. Aansluitend bij de plechtigheid heeft 

de asverstrooiing plaats op de verspreidingsweide van de begraafplaats van 

Wijnegem. 

Op 12 April 2025 vindt er in de kathedraal van Antwerpen het jubeljaar 2025 plaats om 
13.00u. Het zou een voorrecht zijn mocht onze schippersgemeenschap daar ook aan 
deelnemen. Daar we graag tijdig willen weten wie er aanwezig zal zijn, mag je telefo-
nisch contact opnemen met Lobbestal Jenny op het gsmnummer 0472/60.22.27. 

Ook voor meer info kan u op dit nummer terecht 

Jenny 
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 François De Volder, echtgenoot van Maria Haems, oud varende 

van m/s Anita. Geboren te Hoogkerk (NL) op 15 mei 1940, overle-

den te Merksem op 14 maart 2025. Frans is voor altijd...echtgenoot 

van Maria Haems, papa van Anita de Volder en Pascal Blommaert, 

pepe van Donavan Buschgens, Liam & Laura; Antony Buschgens 

en Chelsea Vereecken, Yentil Goedgezelschap, Jaleesa Blommaert; 

Roos, Gayana Blommaert. Het afscheid van Frans heeft plaats op 

zaterdag 29 maart 2025 om 11.00 uur in de aula van Hof Ter Delft te Ekeren. De urne 

van Frans zal thuis bij Maria een bijzondere plaats krijgen.. 

 

Raymond Verley, weduwnaar van Elisabeth Vertongen, oud varen-

de van m/s Crescendo. Lid van Kon. Schippersgilde St. Jozef. Ge-

boren op 10 maart 1929 en overleden op 17 maart 2025.Dit melden 

u Herman en Marijke Verley - Oste, Jeroen Verley; Michiel Verley; 

Aline Verley, Ronny en Sabine Verley - Geerinck, Sophie Verley en 

Maurits Taal, zijn kinderen en kleinkinderen. Wij nodigen u uit om 

samen met ons mooie herinneringen aan Raymond te delen tijdens 

de plechtigheid op donderdag 27 maart 2025 11 uur, Kerkschip St. Jozef gelegen aan 

Houtdok 25A - Haven 25, 2030 Antwerpen. Volgens wens van de familie zal de tewater-

lating van de urnen van Raymond en Elisabeth op een later tijdstip plaatsvinden. 

 

Leopold Danis, echtgenoot van Marcelle Malétras, oud varende 

van Corona Del Rio &  Campolungo. Geboren te Izegem op 1 janua-

ri 1933 en overleden in het WZC Ter Caele te Evergem, omringd 

door zijn dierbaren, op 17 maart 2025. Dit melden u met diepe 

droefheid: Marcelle Malétras zijn echtgenote, Philippe Danis, Vé-

ronique en François Danis - Tunyck zijn kinderen. Anthony Tunyck, 

Dimitri en Lien Tunyck - Cnudde, Quirina en Dries Tunyck - Van-

ackere zijn kleinkinderen, Ruben Verleyen, Nolan Verleyen, Lia Tunyck, Kamiel Tunyck, 

Vanackere, zijn achterkleinkinderen. De uitvaartplechtigheid, rond de urne van Leo-

pold, zal plaatshebben in de aula van het crematorium Westlede, Smalle Heerweg 60 te 

Lochristi, op donderdag 27 maart 2025 om 11.00 uur. 

 

Roger Dubois, echtgenoot van Josette Vancoille, oud varende van m/s 

Cyclone. Geboren te Decize (FR) op 4 augustus 1941 en overleden te 

Doornik op 19 maart 2025. De begrafenis zal plaatsvinden in de kerk van 

de Heilige Maagd in Laplaigne, maandag 24 maart 2025 om 11 uur. 

 

Marcel Vandenberghe, echtgenoot van Monique Dangreau, oud varen-

de van Santa Rita & Val Mosan. Geboren te Pommeroeul op 12 juni 

1944 en overleden te Huy op 20 maart 2025. De ceremonie, gevolgd 

door de begrafenis op het kerkhof van Wanze (nieuw), is in het uitvaart-

centrum, Dubois - Tanier, Tienensesteenweg, 91/1, 4520 Wanze, op 

dinsdag 25 maart 2025 om 13.15 uur 
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MISSEN KERKSCHIP ANTWERPEN 

Missen mogen ook op de dag zelf worden gevraagd aan Pater Paul   

DATUM UUR         

          

6/04/25 10u30         

13/04/25 10u30         

20/04/25 10u30 Pasen Mis opgeluisterd door “Ons Koor” 

  Monique Beerens en familie Beerens en van Sommeren  

27/04/25 10u30         

          

4/05/25 10u30         

11/05/25 10u30         

18/05/25 10u30         

25/05/25  GEEN MIS OP HET KERKSCHIP  

  NATIONALE SCHIPPERSBEDEVAART SCHERPENHEUVEL 

          

1/06/25 10u30         

8/06/25 10u30         

15/06/25 10u30         

22/06/25 10u30         

29/06/25 10u30         

          

Georges Willems, echtgenoot van Lieve Beyens. Lid van de Kon. 

Schippersgilde St. Jozef. Geboren te Antwerpen op 19 april 1937 

en overleden te Ekeren op 28 februari 2025. Hij leeft verder in de 

harten van: Lieve Beyens zijn echtgenote, Dirk en Viviane Franken 

- Willems, zijn kinderen. Bart en Charlotte Francken - Hap, Louise, 

Victor. Ine Franken, zijn petekind, zijn kinderen, achterkleinkin-

deren. Wij nodigen u vriendelijk uit om met ons afscheid te nemen 

van Georges tijdens de uitvaartplechtigheid in Rouwcentrum Rustpunt, Hoge Weg 115 

te Hoevenen op donderdag 6 maart 2025 om 11u00. Georges zal thuis een laatste 

rustplaats krijgen. 
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AGENDA 

DATUM UUR PLAATS 

   
29/03 16:00 - …….. SCHEEPSBOYS: Crazy-crew playbackshow Kerkschip  I 
30/03 16:00 - …….. SCHEEPSBOYS: Crazy-crew playbackshow Kerkschip  II 

   

5/04 10:00 - 15:00  ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva 

9/04 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

13/04 15:00 - ……. SCHIPPERSGILDE: EWT + KAASTAFEL a/b Kerkschip 

23/04 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

   

1/05 tot 4/05 SCHEEPSBOYS: Reis naar Saarland  

3/05 10:00 - 15:00  ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva 

7/05 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

21/05 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

25/05 09:00 - 18:00 SCHIPPERSBEDEVAART - Scherpenheuvel 

31/05 20:00 - …….. NSC - NSC BESTAAT 40 JAAR (zie uitnodiging) 

   
30/05 - 06/06 REISVRIENDEN: Reis naar Slowakije - Sojka (volzet) 

4/06 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

7/06 10:00 - 15:00  ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva 
18/06 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

   

2/07 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

5/07 10:00 - 15:00  ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva 

16/07 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

30/07 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

   

2/08 10:00 - 15:00  ANGELEKE - Hobbyclub Ribiva 

13/08 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 

27/08 14:00 - 17:00  VYCA - Kaartnamiddag Vyca clubschip "Frans" 
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KRIS-KRAS VOOR U VERZAMELD…. 

Pompstation, de enige plaats waar je bestolen wordt terwijl je zelf het pistool in handen 

hebt. 

 

Voor de dames die nog wachten op hun Prins op het witte paard, geef de moed niet op! 

met de stijgende brandstofprijzen kan hij nu elke dag opdagen. 

 

Ik was laatst is een Chinees restaurant. Komt er een bloedmooi Chinees meisje naar me 

toe en vraagt: 'Wilt u menu?' 'Doe maar straks,' zeg ik, 'ik wil eerst effe eten.' 

 

Twee mannen zitten aan de waterkant te vissen. Den ene vangt bijna niks, den andere 

heeft al bijna ne vollen emmer. "Hoe doede gij da toch?" vraagt den ene. "Wel, 's mor-

gens voor ik ga vissen, kijk ik altijd eerst naar mijn vrouw. Ligt ze op haar linkerzij, dan 

neem ik wormen mee als aas, ligt ze op haar rechterzij, dan neem ik maden mee als 

aas." 

"Jamaar, en wat als ze op hare rug ligt?" 

"Ge denkt toch niet dat ik dan ga vissen, zeker!" 

 

Oma is 100 jaar geworden. Bij die gelegenheid komt natuurlijk de burgemeester op be-

zoek. "U leeft nu al honderd jaar," zegt hij. "Wat is er, in die honderd jaar nu de grootste 

verandering in uw leven geweest?" Zonder een seconde na te denken, zegt oma: "De 

dokter!" "De dokter?" vraagt de burgemeester verbaasd. "Ja," zegt oma "toen ik 20 jaar 

was" zei de dokter "helemaal uitkleden en ga maar liggen." Toen ik 40 jaar was, zei de 

dokter: "Bloesje uit en ga maar zitten." En sinds ik BO jaar ben, zegt de dokter: "Steek je 

tong uit en blijf maar staan!" 

 

Toen de Spanjaarden in 1519 de stad Tenochtitlan binnentrokken, op zoek naar de schat 

van de Azteken, namen ze hun leider, Montezuma, gevangen met de bedoeling hem te 

dwingen om te vertellen waar het goud verborgen was. 

- Zeg hem dat hij moet vertellen waar het goud verborgen ligt, zei de Spaanse generaal    

tegen de vertaler, en anders laat ik hem opsluiten. 

- Ik sterf nog liever, was het antwoord van Montezuma. 

- Zeg hem dan dat ik hem zal laten martelen, zei de generaal. 

- Ik sterf nog liever, zei de Azteek. 

- Zeg hem dat ik hem héél traag zal laten sterven als hij het niet zegt, brak de generaal in 

woede uit. 

- Oké, zei Montezuma, het goud ligt in een smalle grot onder die heuvel daar. 

- Wat zei hij? vroeg de generaal aan de vertaler. 

- Hij zei dat hij nog liever zou sterven, antwoordde de vertaler. 

 

Marie heeft met veel moeite haar rijbewijs gehaald en rijdt voor de eerste keer alleen met 

de wagen naar de stad. Opeens ziet ze twee arbeiders op een telefoonmast klimmen. Ze 

trapt op de rem, stapt uit en roept: 

- Zeg, jullie moeten nu ook weer niet overdrijven, hé! Zó slecht rijd ik nu ook niet! 
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 50
ste

 Nationale Schippersbedevaart naar Scherpenheuvel op zondag 25 mei 2025 
 

Busreis programma 
 

 08u45: vertrek bus Carrefour Schoten (achterkant parking Pizzahut/Inno)  

 10u30: samenkomst aan de Basiliek  in Scherpenheuvel.  

       Zij die met de auto komen, kunnen hier aansluiten. 

 11u00: Plechtige H.Mis voorgegaan door de schippersaalmoezenier, opgeluisterd                                                

       door “Ons Koor” 

       Vlaggen vooraan plaatsnemen a.u.b.! 

 12u30: Gezamenlijk middagmaal, 3 gangenmenu + tas koffie/thee 

 16u00: verzamelen voor de basiliek om vandaar uit – met vlaggen op kop – in             

                   groep de rozenkrans aan te vangen, onder leiding van de aalmoezenier. 

              Daarna vrije tijd in Scherpenheuvel tot 18u00. 

 18u30: vertrek huiswaarts. 

 

   INSCHRIJVEN 

• Bij Eddy en Jenny Munghen-Lobbestal, Sijsstraat 15/102, 2170 Merksem 

 Tel 03 289 71 04 – GSM Eddy 0475 77 29 25 – GSM Jenny 0472 60 22 27 

 of per email: eddy.munghen@telenet.be 

 

Deelnameprijs voor autocar en middagmaal is  41 € per persoon. 

Prijs ENKEL voor autocar is 20 € per persoon. 

Prijs ENKEL MIDDAGMAAL is 28 € per persoon 
 

Te storten op bankrekening: BE57 7785 9056 3135 – Kon. Schippersgilde St Jozef       
 

Vul onderstaand strookje in, stuur het op of geef het af eventueel samen met het bedrag 
aan Eddy of Jenny voor 17 mei 2025. U bent pas ingeschreven als u betaald hebt. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Inschrijvingsformulier Scherpenheuvel 25 mei 2025 

 Ons gezin (naam+voornaam) ……………………………………………………………. 

 Autocar/middagmaal  …………….. volwassenen aan 41 € per pers. =    …………. 

 Enkel autocar  …………….. personen aan 20 € per persoon = …………. 

 Enkel middagmaal …………….. personen aan 28 € per persoon = …………. 

 Betaald contant  …………….. € aan ……………………………………………… 

 

Welkom aan iedereen 

Maria Beware Al Die Varen! 
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HOLALA 70 JAAR 

Zaterdag 22 maart 2025 was het zo ver! 

Maria had zin in een feestje na een rot ervaring tijdens de covid19 periode. Opgesloten 

tussen de 4 muren een stukje taart en een glaasje was geen fijne ervaring. 

Samen met Maria sprongen er nog 4 jarigen mee op de kar en in Oktober 2024 werden 

de plannen op elkaar afgestemd. Er werd een datum geprikt, een feestzaal gezocht , 

een menu gekozen, en uiteraard door een deel van het team voorgeproefd, getelefo-

neerd en gezocht naar mail adressen .  

In januari werden de uitnodigingen verstuurd en werd er verder gebrainstormd over ta-

felschikking, menukaart….. Ook werd er een fotospel in elkaar gestoken voor de dag 

zelf. En dit met foto’s van weleer.  

Zaterdag 22 maart werd iedereen die ingeschreven had ontvangen waar de 70 jarigen 

letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes werden gezet. Er werd een fantastische feestdis 

opgediend en iedereen genoot. Er werden herinneringen aangehaald, foto’s gemaakt 

als herinnering naar de toekomst toe, gelachen en plezier gemaakt. 

Iedereen die aanwezig was hebben genoten en zoals altijd hadden de afwezigen onge-

lijk! 

Nogmaals dank aan het hele team ( (Claudine , Marie Christine, Maria, Eduoard en Da-
niel) en de stilzwijgende ondersteuners/adviseurs. 

 



 12 



 13 

NATIONALE SCHEEPVAARTCULTUUR 

De vereniging Nationale Scheepvaartcultuur vzw (NSC) bestaat dit jaar 40 
jaar, dit laten we niet zomaar voor bij gaan. 

 

Op zaterdag 31 mei 2025 precies 40 geleden werd NSC geboren , opge-
richt 31 mei 1985 

Luc Vertongen, August Van Den Bussche, Maxim Rifaut, Anny De Meyer. 

Wat begon als neven activiteit in samenwerking met de dekenij 'T Seles-
kest, groeide uit tot een jaarlijks 

weekend, namelijk de Scheepvaartdagen. 

Op diverse plaatsen in de Haven in Gent konden jullie ons terug vinden, 
met optredens van vele 

Vlaamse artiesten.... 

De scheepvaart dansavond olv DJ Peter van Praag , met optredens Pa-
trick Onzia, Xandee, Garry Hagger.  

Jullie worden verwacht op zaterdag 31 mei 2025, de leden en genodig-
den om 1800 uur voor receptie, 

vanaf 2000 uur gaan de deuren op voor iedereen. 

Vooraf reserveren is nodig. 

De toegang bedraagt 15.00 € p/p 

Waar ?- Zaal Debruggrave, Grovermansdreef 38 te 9940 Evergem 

 

Tot dan...  dans en plezier tot in de vroege uurtjes. 

 

Voorzitter 

Alain De Winter 

NSC BESTAAT 40 JAAR 
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AGENDA SCHEEPVAARTGEMEENSCHAP - GENT 

 FEESTZAAL H KERST - Sint Salvatorstraat 38 - 9000 Gent 

 

 Scheepvaartgemeenschap- Gent 

    Parochiale Kring –H. Kerst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor verdere informatie: 

Monique Debruyne - Daes Hilaire 

Aan de Ratte 2 - 9041 Oostakker 

Tel: 09 344 06 77  - GSM M: 0499 11 57 15 - GSM H: 0495 79 91 17 

Email: monique.debruyne1@telenet.be 

29/04/25 14u00 Kaart en teerlingspel 

27/05/25 14u00 Kaart en teerlingspel 

24/06/25 14u00 Kaart en teerlingspel 

30/09/25 14u00 Kaart en teerlingspel 

28/10/25 11u00 
Warme Beenham (Deur open om 11u00)                                                                             

Daarna dansnamiddag                               

25/11/25 14u00 Kaart en teerlingspel 

2/12/25 14u00 
Koffie met St-Klaaskoek  (voor de leden)                     

Kaart en teerlingspel 
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Na het vernielen van het kerkschip van Luik, hadden wij gelukkig nog een twee-
de centrum namelijk de schipperskapel van Eisden. 

Het comité van de schipperskapel was bereid elke maand iedereen te ontvan-
gen en Pater Jehaes, aalmoezenier van Luik en Limburg, zou dan elke maand 

de H. Mis voorgaan. 
Afgelopen jaar werd het een onverwacht succes, dat deed goed. Het was ook 

de gelegenheid om elkaar gezellig te ontmoeten. Dus we gaan verder in 
2025 !!!! 

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martina:  0476 31 46 07 

Brigitte, Sandy, Louis 

J. Jehaes Aalmoezenier - Guy Albrechts 

PS. *Trouwe vrienden van het kerkschip van Luik en ook trouwe vrienden van 

 Nederland enz., vroegen deze oplossing zodat wij elkaar toch nog kun-

 nen ontmoeten in de H. Mis en ook gezellig daarna. 

 Misintenties kunnen aangevraagd worden bij de Pater: 0475 28 84 67  

MET HOOP OP ZEGEN 

Kapel dicht bij winkelcentrum M2. Adres: Heerendaal 3630 Maasmechelen 

 Pater Jehaes blijft beschikbaar voor de schippersbevolking 

  (en anderen) als hij zou kunnen helpen Tel.: 0475 28 84 67 

BESTE VRIENDEN VAN DE KAPEL VAN EISDEN EN VAN  

HET KERKSCHIP VAN LUIK 

Ma 21 apr 15u00 H. Mis Paasmaandagviering 

Zo 25 mei 11u00 Schippersbedevaart Scherpenheuvel - H. Mis in Basiliek   

Zo 6 jul 10u30 H. Mis  

Zo 3 aug 10u30 H. Mis  

Zo 7 sep 10u30 H. Mis  

Zo 5 okt 10u30 H. Mis  

Zo 2 nov 15u00 H. Mis Allerheiligen 

Zo 7 dec 10u30 H. Mis  
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INFORMATIE 

REDACTIERAAD 

 

P. Jozef Jehaes, Hoogstraat 56, 3730 Hoeselt  0475 28 84 67 

P. Paul Renders, Kerkschip - Houtdok 25 - Kerkschip St Jozef 

Haven 25A, 2030 Antwerpen  03 568 63 73 

Dhr. & Mevr. Vanhecke - Buyse, Dudzelesteenweg 34, 8000 Brugge  050 67 31 29 

Dhr. & Mevr. Munghen - Lobbestal, Sijsstraat 15/102, 2170 Merksem  

 0475 77 29 25 - 03 289 71 04 

Email: onsroer@telenet.be - eddy.munghen@telenet.be 

 

SCHIPPERSCHOLEN 

 

• Antwerpen, 2050 Thonetlaan 103        03 219 59 30 

• C.E.F.A., Rue Saint-Pierre 48, 4500 Huy      085 27 37 21 

• Andenne, Rue de l’Hôpital 3         085 71 04 40 

• Rijkstehuis P.E. Devroyestraat 29, 1040 Etterbeek    02 734 19 05 

• Internaat Heikamp, Heikampstraat 37, 3630 Eisden-Maasmechelen 089 76 45 50 

• GO Internaat, Hofbilkstraat 21, 9940 Evergem     09 216 44 94 

• GO Einstein(Basis), Hofblikstraat 21, 9940 Evergem   09 216 44 95 

• KTA Cenflumarin, Gloriantlaan 75, 2050 Antwerpen    03 570 97 30 

• Kindsheid Jesu, Alice Nahonlei 65, 2900 Schoten    03 658 45 15 

• Don Bosco, Kasteellei 77, 2110 Wijnegem      03 353 61 89 

• Antoing, Rue Philipart 8          069 25 33 00 

 

Ligplaats kleuterklas 

• De Schroef vzw, Elzasweg 14, 2030 Antwerpen    03 541 45 72 

mailto:onsroer@telenet.be
mailto:eddy.munghen@telenet.be
mailto:eddy.munghen@telenet.be

